Opus Christi Salvatoris Mundi

Missionarissen Dienaars dev Armen

“Jezus is de glimlach van God. Hij kwam om ons de liefde van de Vader te
openbaren. Zijn boodschap werd verwelkomd door de Heilige Maagd Maria
en de Heilige Jozef, die er Gods barmhartigheid in konden herkennen en door
allen die de komst van de Messias verwachtten.”

Kerstboodschap van de Heilige Vader aan de medewerkers van het Vaticaan, 21 december 2019.
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BELANGRIJKE MEDEDELING

Hou niet op om voor de priesters te bidden. Vooral nu dat de machten
van het kwaad de priesters als doelwit schijnen te nemen.

Bidt opdat zij trouw blijven, bidt voor hun heiliging opdat ze
uiteindelijk een “ Alter Christus ” zouden worden.

Begeleid in uw gebed de priesters en diakens
Missionarissen Dienaars der Armen!

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze 0ok, zonder voorafgaande toestemming.




EEN KIND
IS ONS
GEBOREN

Pater Carlos Alberto Jiménez Ortiz, msp (Colombiaan)

Beste vrienden van de Missionarissen
Dienaars der Armen (MSP)

Geloofd zij Jezus Christus!

Een van de mooiste feesten van
het liturgisch jaar staat voor de deur:
Kerstmis. En het is passend dat we over
de grote verhalen die we in de Heilige
Schrift vinden nadenken en mediteren.

Daarom stel ik voor dat we beginnen
met deze passage uit de profeet Jesaja, dat
zegt: “Een kind is ons geboren, een zoon
is ons gegeven” (Jes 9, 6).

Een van de meest innemende
mysteries van Onze Heer is ongetwijfeld
zijn Menswording: God werd Mens
om de mens te redden, om hem te
vervolmaken. Wie had zich dat kunnen
voorstellen? God maakt zich klein uit
liefde voor de mens: “O onpeilbare
rijkdom van Gods wijsheid en kennis!

Hoe ondoorgrondelijk  zijn  zijn
beslissingen, hoe onnaspeurlijk zijn
wegen! Wie kent de gedachte des Heren?
Wie is zijn raadsman geweest?” (Rom 11,
33-34).

In feite is een van de grote lessen die
we uit deze regels kunnen trekken dat
het christendom, in tegenstelling tot
andere religies, niet de vrucht is van een
menselijke inspanning in de zoektocht
naar het goddelijke, maar eerder de
overtuiging dat het God zelf is die de
mens tegemoet treedt, die hem opzoekt
en zich aan hem openbaart: “In zijn
goedheid en wijsheid heeft het God
behaagd zichzelf te openbaren en het
geheim van zijn wil bekend te maken.
Hierdoor hebben de mensen door
Christus, het vleesgeworden Woord, in
de Heilige Geest toegang tot de Vader en
worden zij deelgenoot van de goddelijke
natuur. Vanuit zijn overvloed aan liefde
spreekt de onzichtbare God door deze




openbaring tot de mensen als tot zijn
vrienden en gaat hij met hen om om
hen uit te nodigen tot - en op te nemen
in - de gemeenschap met hem.” (Tweede
Vaticaans ~ Oecumenisch  Concilie.
Dogmatische  Constitutie over de
Goddelijke Openbaring, ‘Dei Verbum.
Rome, 18.X1.1965, nr. 2)

Tegenover dit grote mysterie, kunnen
we niet passief of onverschillig blijven.
Nee... het is onze plicht om het te
verkondigen, uit te roepen, te pas en te
onpas, zoals de heilige Paulus zal zeggen.
De zendingsopdracht is tot iedereen
gericht: “Gaat heen in de hele wereld en
verkondigt het Evangelie” (Mc 16,15).
“Voor niets hebt gij ontvangen, voor
niets moet gij geven” (Mt 10,8).

God rekent op jullie hulp

Sommige mensen zullen zeggen: ik
ben oud, ik heb de kracht niet meer om
de Heer te verkondigen... Dit mag geen
excuus zijn, allemaal moeten we naar
vermogen dit grote mysterie verkondigen.
We hebben een schat binnen ons bereik:
het gebed. Daarmee kunnen we veel
bereiken! De heilige Thérese van het Kind
Jezus werd uitgeroepen tot patrones van
de missies, en toch heeft ze haar klooster
nooit verlaten (1).

(1) Paus Franciscus. Apostolische
Exhortatie “Het is vertrouwen” over
het vertrouwen in Gods barmbhartige
liefde ter gelegenheid van de 150ste
geboortedag van de heilige Thérese
van het Kind Jezus en van het Heilig
Aanschijn. Rome, 15 oktober 2023).

Pater Carlos geeft catechese aan kinderen in scholen van de Hoge Cordillera van Cuzco-Peru.




Pater Carlos tijdens een processie van Onze Lieve Vrouw met de jongeren van het Roepingencentrum.

We hebben dus het beste wapen in
handen om alle missionarissen te steunen
die dag na dag hun leven besteden aan
het verkondigen van het Koninkrijk van
God in onherbergzame landen. Zending
en gebed gaan gepaard. Er is geen missie
zonder het gebed. En geen waar gebed
dat niet tot zending leidt.

Bovendien is het geen geheim dat
de honderden kinderen voor wie wij
thuis zorgen emotioneel en geestelijk
erg verwond zijn. Al van jongs af
kennen ze de hardheid van het leven
en de wreedheid van de zonde in
hun omgeving. In het verleden, na de
pandemieén en naoorlogse jaren, was het
nodig om weeshuizen te stichten; maar
vandaag is het nog meer dan ooit nodig

om er nieuwe en goede te creéren, om
kinderen op te vangen die dakloos zijn
geworden door het heersend egoisme
en individualisme. Uw gebed, beste
vrienden, is daarom van het grootste
belang... De Kerk, de Missionarissen
Dienaars der Armen (MSP — Misioneros
Siervos de los Pobres)), wij rekenen op
uw medewerking. Zonder jullie gebed
is onze missie steriel en ineffectief.
Sommige harten zijn zo verwond dat
alleen de balsem van het gebed ze kan
openen en genezen. We hebben jullie
gebed nodig. Tk dank dan ook allen die
elke dag voor ons, MSP’s, bidden. We zijn
jullie erg dankbaar.




Beste jongere, God rekent op u

Ook tot u, beste jongere die deze
bladzijden leest, is deze boodschap
gericht: God blijft roepen en het
honderdvoud beloven aan ieder die alles
achterlaat om Hem te volgen: “En ieder
die zijn huis, broers of zusters, vader of
moeder, vrouw, kinderen of akkers heeft
prijsgegeven om mijn Naam, zal het
honderdvoudig terugkrijgen en eeuwig
leven ontvangen” (Mt 19,29). God heeft
altijd voeten, handen, harten en monden
nodig om Hem te verkondigen en bekend
te maken aan anderen.

Lang geleden viel ik op een boek dat
me in de loop der jaren veel goeds heeft
gedaan. Het boek heet “Kom, wees mijn
licht” Degenen die het kennen, weten
dat het atkomstig is uit privébrieven van
Moeder Heilige Teresa van Calcutta. Het
bevat de volgende woorden die Jezus tot
haar richtte: “Mijn kleintje, kom, kom;
breng me naar de schuilplaatsen van de
armen. Kom, wees mijn licht. Ik kan er
niet alleen naartoe: ze kennen me niet,
daarom houden ze niet van Mij. Jij, kom;
ga naar ze toe, breng me naar ze toe. Wat
verlang ik ernaar om in hun afgelegen
schuilhoeken en sombere woningen te
komen! Kom, wees hun slachtoffer”

N

Pater Carlos tijdens een homilie waarbij hij jongeren aanspoort
om onze Heer Jezus Christus te volgen.




Pater Carlos op missie in de Hoge Cordillera van Cuzco-Peru.

Beste jongere, Christus houdt nooit op  roept, laat hem niet wachten. Kom, wees
met roepen... Hij blijft onze hulp nodig  dapper en antwoord edelmoedig. Je zult
hebben. We kunnen niet onverschillig  niets verliezen. Integendeel, je zult er veel
blijven voor zijn roep. Laten we niet  bij winnen.
vergeten waarvoor we op deze wereld zijn:

het is voor ieder persoonlijk. Niemand Zalig Kerstmis aan jullie allen!

kan ons vervangen in het bereiken van

datgene waarvoor we op deze aarde zijn. Jullie broertje in Christus,

Als wij het niet doen, zal niemand het

voor ons doen. Het is nu aan onze beurt. P. Carlos Alberto Jiménez Ortiz, msp

Dus, beste jongere, als je voelt dat Jezus je




(Voor meer informatie, vul het formulier in op pagina 20).




Zusters Missionarissen Dienaressen der Armen

“Het volk dat in
de duisternis zat,
heeft een groot licht
aanschouwd; en
over hen die in het
land van de schaduw
van de dood gezeten
waren, over hen is
een licht opgegaan.”

(Mt, 4,16)

Zuster Maria Brigida Hancco Zamata, msp (Peruaanse)

De hele aarde was in duisternis gehuld
totdat “een groot licht in de duisternis
scheen” en ons leven en geluk schonk
door het mensgeworden Woord. Zoals
een vuurtoren de duisternis van de
nacht verlicht, zo verdrijft het licht van
Christus de duisternis van de zonde; net
zoals de eerste stralen van de dageraad
de duisternis van de nacht doorbreekt,
brengt het licht van God een geestelijk
ontwaken in harten die verduisterd zijn
door de zonde.

Opnieuw bereiden we ons voor om het
mysterie te vieren van Liefde, tederheid,
goedheid en oneindige barmhartigheid
van de Zoon van God, die vlees
geworden is door de Heilige Geest in
de schoot van de Heilige Maagd Maria,
en zo onze menselijke natuur heeft
aangenomen. Hij is “onder ons zijn tent
komen opslaan”. De geboorte van Jezus is
een aankondiging van vrede en vreugde
voor de mensheid. Het geeft een nieuwe
betekenis aan het leven. Het is een helder




Zuster Brigida met een meisje uit de Foyer Heilige Theresia van Jezus van
de MSP-Zusters van Cuzco-Peru.

licht dat geen zonsondergang kent en
voorbestemd is om alles te veranderen
met een onstuimige kracht... deze van
Waarheid en Liefde.

Het teken dat Jezus werkelijk
“Emmanuel” was, of “God met ons’, is dat
Hij de eerste was die op zoek ging naar
de kleinsten. Jezus kwam als Verlosser
door arm geboren te worden: “hoe Hij
om uwentwil arm is geworden, terwijl
Hij rijk was, opdat gij rijk zoudt worden

door zijn armoede.“ (2 Kor 8-9). Hij koos
ervoor om arm geboren te worden, hij
koos voor zwakheid en athankelijkheid,
hij koos armoede als een bijzondere
eigenschap om dicht bij de zwakken en
de beproefden te zijn.

Na de komst van Jezus blijft de hemelse
Vader Zich aan de wereld openbaren
door middel van tussenpersonen, zodat
de armen door hen Zijn tederheid
kunnen zien en de boodschap die Hij ons
wil geven.




Zuster Brigida bezig met een meisje uit het internaat
van de Foyer Heilige Theresia van Jezus, Cuzco-Peru.

Als missionarissen hebben wij dit licht
ontvangen, een schat zonder weerga,
die we trouw moeten doorgeven aan
allen die wachten op Gods boodschap.
Zijn Woord roept ons op: “Voor niets
hebt gij ontvangen, voor niets moet gij
geven” (Mt 10,8). Dus, trouw aan de
aanbeveling van de Heer, evangeliseren
wij, Missionarissen Dienaars der Armen,
al onze broeders en zusters die Christus
niet kennen en die naar Hem dorsten;
we zien hoe hun harten zich openen

voor Gods Woord dat elke missionaris
tot hen spreekt en, zodra ze het Blijde
Nieuws hebben ontvangen, zien we hoe
ze zich bijzonder geliefd voelen door
het Kind van Bethlehem. De duisternis
verdwijnt uit hun hart, de diepe wonden
en hartstochten, die als zware lasten op
hun leven drukte en overschaduwden,
worden geheeld. Ze stellen zich open
om plaats te maken voor het goddelijke
Licht, dat hen tot nieuwe mensen maakt
en hen in staat stelt gelukkig te zijn, zelfs
te midden van hun armoede.




Pas na een ontmoeting met God voelt
de persoon zich getransformeerd: “Hun
ogen werden geopend en ze herkenden
hem” (Lc 24,31). In het geval van Saul
verblindde God hem om hem nieuwe
ogen te geven: “Saulus stond van de
grond op, maar hoewel zijn ogen open
waren, zag hij niets. Zij namen hem dus
bij de hand en brachten hem Damascus
binnen. Drie dagen lang kon hij niet
zien en at of dronk niet. (...) Toen begaf
Ananias zich naar het huis, trad binnen
en legde hem de handen op met de
woorden: “Saul, broeder, de Heer heeft
mij gezonden, Jezus die u op de weg

hierheen verschenen is, opdat ge weer
zien moogt en vervuld worden van de
heilige Geest” Op hetzelfde ogenblik
vielen hem als het ware de schellen van
de ogen. Hij zag weer en terstond liet hij
zich dopen” (Handelingen 9, 8, 17-18).

Hieruit vloeit onze
verantwoordelijkheid voort om aan
iedereen te verkondigen dat het
Licht werkelijk in onze duisternis is
verschenen en dat het ons verplicht om
de aankondiging van Christus’ geboorte
te melden aan de hele mensheid en
authentieke dienaars te zijn.

Zuster Brigida met de kinderen van de Foyer Heilige Theresia
van Jezus van de MSP-Zusters van Cuzco-Peru.




HEILIGE FRANCISCA
JAVIER CABRINI
(1850-1917)

MAAGD EN STICHTERES
(FEEST OP 22 DECEMBER)

Maria Francisca werd op 15 juli 1850
geboren in SantAngelo Lodigiano
(Itali€é) als voorlaatste van elf kinderen.
Toen ze klein was, las haar vader
haar de heldendaden voor van grote
missionarissen.

Ze was diep onder de indruk van
het leven van de heilige Franciscus
Xaverius (1506-1552) en reeds op jonge
leeftijd legde ze zichzelf de gelofte van
de heilige op, die zijn droom om China
te evangeliseren niet kon vervullen. Op
18-jarige leeftijd bekwaamde ze zich als
lerares. Ze had zich graag aangesloten bij
de religieuze gemeenschap waar ze had
gestudeerd, maar de Voorzienigheid had
andere plannen. Ze werd niet toegelaten

Pater Paolo Giandinoto msp (Italiaan)

vanwege haar lichamelijke zwakte. Ze
keerde terug naar haar geboortestad om
er als lerares te werken.

In Codogno ontmoette ze Pater
Serrati, die haar vroeg om het weeshuis
“Huis van de Voorzienigheid” te redden
van wanbeheer en haar ook voorstelde
om een Religieuze Congregatie op te
richten, die ze dan later in 1877 met een
kleine groep vrouwen heeft opgericht.
Toen ze haar religieuze geloften aflegde,
nam ze de naam Francisca Javier aan,
als eerbetoon aan de heilige die haar
geinspireerd had. Ze werd benoemd tot
overste. Drie jaar lang had ze te lijden
onder de jaloezie van de voormalige
directeurs van het weeshuis. Toen de




bisschop dit zag, sloot hij de instelling en
zei tegen Francisca dat het tijd was om
haar missiedroom te vervullen en een
vrouwelijk missie instituut op te richten.
Ze gehoorzaamde en richtte in 1880 de
Zusters Missionarissen van het Heilig
Hart op.

Later ontving ze een verzoek van de
bisschop van Piacenza, de zalige Johannes
Baptist Scalabrini, om naar de Verenigde
Staten te gaan om te zorgen voor de
duizenden Italiaanse emigranten die in
ellende en ontbering leefden van allerlei
aard, en geestelijke troost misten. Zij,
wiens hart nog steeds klopte voor China,
besloot Paus Leo XIII te raadplegen, die
haar vertelde “naar het westen te gaan,
niet naar het oosten” Francisca Javier
aarzelde geen ogenblik en hoewel ze als
kind in een rivier was gevallen en erg
bang was voor water, vertrok ze in 1889
naar Noord-Amerika (eerste van haar 24
reizen over de Atlantische Oceaan).

Er was geen gebrek aan vijandigheid
en misverstanden, maar deze
eenvoudige vrouw, met haar “ijzeren
slechte gezondheid” en buitengewone
moed, slaagde erin om in totaal

67 huizen (inclusief onderwijs- en
gezondheidscentra) te openen in de
Verenigde Staten en Zuid-Amerika,
evenals in Europa, met meer dan 2.000
zusters.

Verzwakt door malaria stierf ze in het
klooster in Chicago op 22 december
1917. Ze werd op 7 juli 1946 heilig
verklaard door Paus Pius XII.

van
een buitengewoon
erin om ongezien
doen. Haar leven

Ze is de Dbeschermheilige
immigranten. Wat
figuur! Ze slaagde
grootse dingen te
leert ons iets dat fundamenteel van
belang is voor de Missionarissen
Dienaars der Armen: een nederige en
stille evangelisatie van de armen, het
delen van hun angst en lijden zodat zij
hun menselijke waardigheid kunnen
hervinden en bovenal hun waardigheid
als Kinderen van God kunnen bereiken.
Moge de voorspraak van de heilige
Francisca Javier Cabrini ons in ons
missiewerk bemoedigen en beschermen
vanuit de Hemel.




CONTEMPLATIEVEN

Wensen jullie verenigd te zijn met de Contemplatieve

Missionarissen Dienaars der Armen die het grootste
gedeelte van de dag aan gebed en Eucharistische
Aanbidding wijden en enkele uren aan handarbeid
ten dienste van de allerarmsten?

“Jullie verkozen te leven, of Christus verkoos jullie
om het paasmysterie over tijd en ruimte met Hem te
beleven. Alles wat jullie zijn, alles wat jullie dagelijks
doen, zij het de mondelinge of gezongen psalmofficie,
het opdragen van de Eucharistie, jullie arbeid in de cel
of broederlijk samen, het onderhouden van de stilte
in jullie klooster, de vrijwillige of de door de Regel
opgelegde boetedoeningen, dit alles word aanvaard,
geheiligd en bruikbaar gemaakt door Christus voor
de redding van de wereld” (H. Johannes Paulus)

Zoals de Heilige Theresia van het Kind Jezus kan jij ook je hulp
bieden aan God voor het welzijn van de minst bedeelden.

TROVETRIAAT 2 .o e e et ettt eee et aeeteneeenenes
VAN NEE KLOOSTET ¢ ettt ettt ee e e e e e e eeeeeeeeeeeeaeeeaeeseseseesnnens

SHAA £ ettt ettt ettt ettt et aea et et ne e nenenenen e e et ettt et ettt et et et et eteneneee

me bereid om in gehoorzaamheid en armoede mijn engagement tot God in
mijn klooster te beleven ten voordele van de Beweging van de Missionarissen
Dienaars der Armen opdat Gods Rijk de allerarmsten zou bereiken.

Datum : / / Handtekening:




LEKEN

De grootste hulp voor de missionarissen

Ik ondergetekende, ...............ccouiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii i
engageer me om in het jaar ................. verenigd te zijn met de Missionarissen
Dienaars der Armen uit dankbaarheid aan God voor dit nieuw charisma dat Hij
aan de Kerk heeft gegeven.

FREQUENTIE

Goede daad Dagelijks Wekelijks | Maandelijks | Anders

H. Mis

Eucharistische
Aanbidding

Rozenhoedje

HandteKening 1 ....oocueeiieiieieeeee ettt ettt .

“De leken staan vooraan in het leven van de Kerk (...) Laten
we dankbaar zijn voor de leken die risico’s nemen, die niet
bang zijn en die redenen voor hoop bieden aan de meest

noodlijdenden, de uitgeslotenen en de gemarginaliseerden.”

De missie van de leken - video van Paus Franciscus.
Global Prayer Network - 3 mei 2018.

Elke opdracht kan naar ons adres te Cuzco (of Belgi¢) verzonden worden. Ze wordt
neergelegd op het altaar aan de voet van de Maagd Maria in de kapel “Heilige Maria
Moeder der Armen” van onze “Cité van de Kinderen” te Andahuayllilas Cuzco (Peru).
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Wanneer een missionaire vlam in je brandt: doof hem niet,

je bent geroepen om hem aan te wakkeren.

Onze missionaire gemeenschappen van priesters en broeders,
van (voltijdse) contemplatieven, van jonge leken, van zusters,
van echtparen, zijn bereid je te helpen.

« Ben je, als jongere (V/M), innerlijk op zoek, en bereid om voor een periode van minstens een jaar (te
wonen in de missielanden, deelnemend aan het leven van onze gemeenschappen van broeders en zusters,
Missionarissen Dienaars der Armen) de zending te onderscheiden waartoe God je in de Kerk roept. ..

... weet dat de armen op je wachten.

« Als je je geroepen voelt om een weg van toewijding te gaan, waarbij je je hele leven in dienst stelt van de
allerarmsten als missionaire broeder of zuster...
...weet dat de armen op je wachten.

« * Bent u een echtpaar dat, samen met uw kinderen, besloten zijt om uw gezin open te stellen voor de
allerarmsten, als een kleine missionaire “Huiskerk” ...
...weet dat de armen op jullie wachten.

« * Als u een leek of een religieu(ze)s bent die een verbintenis wil aangaan van persoonlijke bekering, gebed en
hulp bij de bekendmaking van het MSP Instituut, met een officiéle toewijding als Oblaat(-ate)...
.. aarzel niet om contact met ons op te nemen.

o * Als u vanuit uw diocees wil meewerken, hetzij alleen, hetzij door een “Steungroep” van de MSP te
vormen, met als doel ons charisma te verdiepen en te verspreiden, door een geest van ingekeerdheid, bekering,
innerlijke bevrijding onder mekaar te bevorderen, om zo met enthousiasme, edelmoedigheid en vervuld van
Gods liefde, naar anderen te kunnen toegaan, ...

.. aarzel niet om contact met ons op te nemen.

« * Als u uw gebed en uw lijden voor de MSP wilt aanbieden, zonder een bindende verbintenis met het MSP

Instituut aan te gaan...

... aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Lv.z.w. M.S.PT.M.
BEWEGING DIENAARS der ARMEN van de DERDE WERELD

PB 28 Post Brugge — 8000 Brugge
serviteursfr@gmail.com — www.msptm.com

Naam en voornaam: INFORMATIE
Adres: VOOR:

O Jongere op zoek
Postcode: Stad: O Broeder Missionaris
Supplement: Land: O Zuster Missionaris

O Familie Missionaris
Telefoon:

O Oblaat - Oblate
Beroep:

0 Medewerker(st)er /
Leeftijd: .. Onderwijsniveau: Steungroep

Emailadres: O Offeren




Door uw offers en gebeden op te dragen, verbonden aan uw trouw
aan het Evangelie en aan de Paus opdat elke Missionaris Dienaar
der Armen een levendige aanwezigheid van Jezus temidden van de
armen zou zijn.

Door een weergalm te zijn van de kreet van de allerarmsten door
dit tijdschrift en al ons materiaal (dat u gratis kunt aanvragen)
te verspreiden onder uw vrienden en familieleden, en door het
organiseren van bijeenkomsten ter sensibilisering van de missie
met deelname van onze missionarissen.

Door ons Misintenties te sturen.

Door een jaarlijks bedrag voor de maaltijden van een leerling van
onze school = 350 euro.

Door een jaarlijks bedrag voor de volledige opleiding van een kind
van onze school = 850 euro.

Door middel van een testament ten voordele van de Beweging
van de Missionarissen Dienaars der Armen. Daarvoor kunt u tot
uw gewoonlijke notaris wenden of ons schriiven voor inlichtingen
(serviteursfr@gmail.com).

Ivzw M.S.P.T.M.

Beweging Dienaars der Armen
BP 28 - Post Brugge - B - 8000 Brugge
serviteursfr@gmail.com www.msptm.com

BNP Paribas Fortis Bank (Brussel)
IBAN: BE81 2100 2469 3424 - BIC: GEBABEBB




* Metjullie medewerking zal een kind. meer
kunnen gevoed worden in ons cenfrum
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Zusters Missionarissen Dienaressen der Armen

EEN LEVENDE
GETUIGENIS

A -
\¥71
a4

Beste broeders,

Staat u mij toe deze persoonlijke
getuigenis met u te delen. Sinds dertien
jaar ben ik lid van de Beweging Familie
Missionarissen Dienaars der Armen.

Ik ben geboren in een klein dorpje
in de Peruaanse regio Cuzco. Ik ben
opgegroeid in een katholiek gezin, waar
mijn vader en moeder trouw waren aan
hun geloof en de gebruiken van de vorige
generaties volgden. Met Pasen, Kerstmis
en Nieuwjaar was het altijd vrolijk in
huis, ook al begreep ik als kind de diepere
betekenis van deze feesten niet helemaal.

Mijn familie genoot een sociale status in
het dorp, zodat de feestelijkheden bij ons
thuis werden gevierd met de deelname
van veel mensen. In deze periode van
mijn leven had ik echter geen echt begrip
van het katholieke geloof of van het doel
van deze feestdagen: ik volgde gewoon
de traditie.

Grimaldo Alvarez Villalobos, msp (Peruaan)

Op 9-jarige leeftijd werd ik volgens
het plaatselijk gebruik gedoopt, hoewel
ik toen geen idee had wat dat betekende.
Mijn hele kindertijd en jeugd werd ik
omringd door mensen en gezinnen die
in extreme armoede leefden en dringend
op zoek waren naar steun en praktische
hulp. Helaas maakte mijn gebrek aan
begrip voor hun lijden me ongevoelig. Ik
was in mezelf teruggetrokken, verdwaald
in mijn eigen wereld en sloot mijn ogen
voor de realiteit van hen die elke dag
worstelen om te overleven.

Naarmate het leven vorderde, bereikte
ik een fase van zelfgenoegzaamheid en
schijnbare  zelfvoorziening. ~Verblind
door mijn eigen welzijn negeerde ik
de mensen om me heen. Nu ik aan die
periode terug denk, realiseer ik me hoe
naief ik was, zonder een duidelijk en
welomlijnd perspectief.




Het moment van mijn bekering begon
toen ik me aansloot bij de Beweging
van Missionarissen Dienaars der
Armen als docent aan het Francisco en
Jacinta Marto College in Andahuaylillas
(Cusco). Mijn rol bracht me ertoe om de
huizen van mijn leerlingen te bezoeken
en zo in direct contact te komen met de
extreme armoede waar zoveel gezinnen
mee te maken hadden. De realiteit raakte
me zo hard dat ik eindelijk mijn ogen
opende voor de moeilijkheden waarmee
mijn medemensen te maken hebben.

Op dat moment werd mijn oppervlakkige
rust verstoord en begon er een diepe roep
in mijn hart te weerklinken.

Verschillende ervaringen droegen
bij tot mijn verandering. Terugkijkend
kan ik echter zeggen dat mijn vrouw
de eerste was die me op het pad van
het katholicisme bracht. Haar liefde en
begeleiding brachten me ertoe het geloof
te verkennen dat me voorheen vreemd
leek. Ook speelde Pater Urs Zanoni,
MSP-Priester een heel belangrijke rol,

Grimaldo, met zijn vrouw en kinderen en de MSP-priesters, fundamentele pijlers die hem in staat stelden
zijn bekering en zijn pad binnen de Missionarissen Dienaars der Armen ten volle te beleven.




dankzij de wekelijkse catechese die hij
ons op het college gaf. Deze twee mensen
zijn het die God gebruikte om mij de weg
naar het heil te tonen.

Ik dank mijn vrouw dat zij een gids en
een leraar blijft op mijn geloofsreis, en ik
dank ook alle priesters van de Beweging
voor het feit dat ze met hun constante
voorbeeld het zaad van het geloof in
mij hebben gezaaid en doen groeien.
Ondanks mijn beperkingen in het gebed
en in het begrijpen van het christelijk
leven, begon Gods genade in mij te
werken en maakte de weg vrij voor mijn
bekering.

De metamorfose die ik doormaakte
was diep ontroerend. Mijn contact met
God werd versterkt en mijn hart opende
zich voor mededogen en empathie. Ik
liet mijn vroegere egoistische aard achter
me en begon oprecht te geven om het
welzijn van mijn medemens. Ik ontdekte
een hoger doel in het leven: God dienen
door de meest kwetsbaren te helpen.

Jezus, de Goede Herder, zoekt
onvermoeibaar naar de verloren schapen
en leidt ze terug naar de kudde. God,
in zijn onuitputtelijke barmhartigheid,
houdt nooit op met wachten: ik waardeer
ten zeerste zijn geduld voor mij. Op mijn
trouwdag was was ik stevig verankerd aan
het geloof en die gebeurtenis markeerde
het begin van een nieuw betekenisvol
leven.

In de jaren na mijn huwelijk heb
ik, zoals elke gelovige, periodes van
vurigheid afgewisseld met periodes
van beproeving. Maar ik ben de Heer
dankbaar voor de genade die me
beschermd heeft tegen twijfels en
andere obstakels tegen het geloof. Mijn
overtuiging is duidelijk: zonder God ben
ik niets waard.

De afgelopen jaren was ik
verantwoordelijk voor de veeteelt-
en landbouwsector in de Cité van de
Kinderen in Andahuaylillas. Mijn werk
bestaat uit veel taken, waardoor ik een

Grimaldo, op zijn werk in de boerderij van de Cité van de Kinderen, Andahuaylillas, Cuzco-Peru.




groot deel van mijn tijd op het land en
bij het vee doorbreng. Toen ik deze
functie aanvaardde, kreeg ik te maken
met veel zorgen en serieuze uitdagingen,
zoals het gebrek aan melk om de centra
van de Beweging te bevoorraden. God
kwam echter tussenbeide en voorzag
ruimschoots in onze behoeften, door ons
te voorzien van overvloedige melk voor
de kinderen in onze centra.

In al die jaren zijn God en de Heilige
Maagd gul voor me geweest. Ik heb
geoogst op plaatsen waar ik dat nooit had
verwacht, zelfs in moeilijke jaren voor
boeren, overtrof onze productie al mijn
verwachtingen. Elke dag leidt God mijn
stappen; ik vertrouw volledig op Hem.

God heeft me ook gezegend met een
prachtig gezin. Mijn vrouw Chabuca is
de grootste zegen in mijn leven. Ik ben
al 17 jaar met haar getrouwd en heb drie
prachtige kinderen: mijn oudste dochter
Milagros, 18; mijn tweede dochter
Carmen Guadeloupe, 10; en mijn zoon
Juan Diego, 7. Samen vormen we een
uitzonderlijk gelukkig gezin. Gods
aanwezigheid in ons leven heeft onze
band versterkt en ons vreugde, liefde en
een gemeenschappelijk doel gebracht.

Vandaag de dag is mijn leven een
levende getuigenis van bekering en
dankbaarheid. Waar er onverschilligheid
was, is er nu liefde. Mijn geloof in God is
de hoeksteen van alles wat ik doe en mijn
grootste voldoening haal ik uit het helpen
van mensen die het moeilijk hebben. Ik
heb mezelf verplicht om te blijven leven

Grimaldo, deelt een recreatie moment in Villa
Nazareth, Andahuaylillas, Cuzco-Peru.

met de vaste intentie om zowel God als
mijn naaste te dienen en lief te hebben.

Wat ik hier vandaag heb gedeeld, is
slechts een heel klein deel van mijn leven.
Moge God mij nog de gelegenheid geven
om te vertellen over alle wonderen die
hij in mijn leven heeft verricht en nog
steeds doet! Ik ben hem erg dankbaar
voor zijn onophoudelijke vrijgevigheid
en zijn voortdurende raad, die me op
dit punt van mijn geloofsreis hebben
gebracht. Moge deze getuigenis nuttig
zijn voor ons allemaal en ons inspireren
om met een vast geloof en een open hart
voorwaarts te blijven gaan.

Moge God u allen zegenen!




“Wie liefheeft staat niet stil, wie liefheeft dient, wie

lietheeft loopt om te dienen, hij loopt om zich ten
dienste te stellen van zijn naaste.”

Heilige Vader Franciscus. Ontmoeting met W]D-vrijwilligers
(Lissabon, 6 augustus 2023).

Bij de Missionarissen Dienaars der Armen kan je je
ideaal verwezenlijken in een leven van diep gebed
en edelmoedige zelfgave in dienst van onze
meest gemarginaliseerde broeders.
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VAN DE PATERS EN BROEDERS MISSIONARISSEN DIENAARS DER
ARMEN VAN AJOFRIN EN CUZCO

VORMINGSHUIS (AJOFRIN, SPANJE)

Dit jaar hebben we een drukke zomer
gehad, behoorlijk warm en vol activiteiten.
Eerst en vooral willen we het Jongerenkamp
benadrukken die we hier van 6 tot 20 juli
hebben georganiseerd. Het waren intense
dagen. Onder de verschillende activiteiten
hadden we catechese, wandelingen, sport,
gebed, aanbiddingstijden enzovoort. Het was
een geweldige ervaring om ons leven en ons
charisma twee weken lang met deze jongeren
te delen. Wij hopen deze zomeractiviteit, die
zoveel goeds doet voor jongeren, voort te
kunnen zetten en dat het aantal deelnemers
zal toenemen.

T
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Na het Kamp organiseerden we tijdens
de eerste week van augustus onze deelname
aan de Wereldjongerendagen (WJD) in
Lissabon. Het was een overweldigende
ervaring voor onze Broeders in vorming,
aangezien het voor de meesten van hen
de eerste keer was dat ze deelnamen aan
een bijeenkomst van deze omvang met
jongeren van over de hele wereld. Het was
ook een gelegenheid om ons missionair
charisma te delen en te verspreiden en ons te
verwonderen over de grote verscheidenheid
aan charisma’s, en om meer te weten te komen
over de verschillende soorten activiteiten
die de Katholieke Kerk over de hele wereld
ontplooit.




Na de WJD hebben we ons voorbereid op
de start van het nieuw academisch jaar (2023-
2024), dat op 25 september begon. Dit jaar
bestaat onze gemeenschap uit een groep van
zeven studenten en drie priesters: vier tijdelijk
geprofeste Broeders, die op 12 oktober, de
dag van Onze Lieve Vrouw van Pilaar, hun
geloften hernieuwden (Broeder Mateo, een
Peruaan, die nu zijn 3e jaar theologie begint;
de Broeders René (Peruaan), Fabian en
Gabriel (Zwitsers), die hun 2e jaar theologie
beginnen; en vervolgens drie Postulanten:
Broeder John Alejandro (Colombiaan),
2de jaar filosofie; en de Broeders Thomas
(Fransman) en Luis-Alberto (Peruaan), 1ste
jaar filosofie.)

Het team van vormers bestaat uit Pater
Alvaro Gémez Fernandez (Spanjaard), die de
Overste is; Pater Paolo Giandinoto (Italiaan),
vormer (die ook een thesis voorbereidt voor
een diploma in fundamentele theologie aan
het Theologisch Instituut van Toledo); en Pater
Carlos Alberto Jiménez Ortiz (Colombiaan),
die dit jaar tot onze gemeenschap toetrad
om de taak als Geestelijke Leider op zich te
nemen. Hij bereidt ook een diploma Religieus
Leven voor.

Afgelopen maand november hadden we
het genoegen om opnieuw onze Geestelijke
Oefeningen te doen in Fatima. Het is
een plek waar de aanwezigheid van onze
Moeder, de Allerheiligste Maagd Maria,
op een bijzondere manier voelbaar is. Het
was werkelijk een moment van genade, een
gelegenheid om ons geestelijk te vernieuwen,
ook in ons missionair engagement, om ons
met groot enthousiasme verder voor te
bereiden, om op een dag Christus te kunnen
dienen in onze arme broeders door hen het
Evangelie te verkondigen en de schatten van
de Kerk. En uiteraard was het, zoals altijd,
een bevoorrecht moment om aan Onze
Lieve Vrouw van Fatima, in haar heiligdom,
alle gemeenschappen van de verschillende
afdelingen van de Missionarissen Dienaars
der Armen en onze dierbare Oblaten,
mannen en vrouwen, die steeds talrijker
worden, toe te vertrouwen.. , en ook jullie
allemaal, dierbare bevriende weldoeners, die
in stilte dit prachtige werk steunen dat tot
doel heeft licht en hoop te zijn voor zoveel
arme mensen en noodlijdenden. Dank aan U
allen uit de grond van ons hart!

De Gemeenschap van Priesters en Broeders msp van Ajofrin-Spanje,
op bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Fatima




DE CITE VAN DE KINDEREN
(Andahuaylillas, Cuzco-Peru)

Dit jaar zijn er enkele wijzigingen in de
samenstelling van de gemeenschap. Pater
Louis-Marie Sallé (Fransman), die vele jaren
in onze communiteit was, werd naar onze
missie in Cuba gezonden. Pater Mathias
Brand (Duitser) keerde na enkele jaren in onze
missie in Cuba terug naar onze gemeenschap
van Andahuaylillas. Ook Pater Pasquale La
Milia (Italiaan), meewerkend priester, keerde
eveneens terug na zijn verblijf van een jaar in
ons Vormingshuis in Ajofrin (Spanje). Pater
Zsolt Szabo (Hongaars), die een jaar lang
geestelijk leider was in ons Vormingshuis,
keerde ook terug naar onze gemeenschap van
Andahuaylillas. Pater Carlos Jiménez Ortiz
(Colombiaan) is in zijn plaats gestuurd, en
om zijn studies verder te zetten.

Op 12 oktober legde Broeder Pierre-André
Schelstraete (Fransman) zijn eeuwige geloften
af in de Beweging,.

HEILIGE FRANCISCO EN
JACINTA MARTO COLLEGE
(ANDAHUAYLILLAS)

In juli werden de “Pedagogische dagen
over de Deugd van het Arbeid” gehouden
voor alle leerlingen van ons college. De
jongste leerlingen werkten in de Cité van
de Kinderen zelf, verbeterden het atelier
van de compostproductie, hielpen met
keuken- en schoonmaakwerk, maakten
ons toekomstig nieuw sportveld Kklaar...
Leerlingen van het 5e leerjaar van de Lagere
school tot het 5de Middelbaar gingen naar de
landbouwersgemeenschap van Colcayqui om
te helpen bij het werk van de gemeenschap:
oogsten, zaaien, enz. ledereen ervoer de
inspanning van handenarbeid en kon
nadenken over het belang van opoffering en
de vreugde van een goed uitgevoerd werk,
de belangrijkste manier om van je naaste
te houden en te helpen de samenleving te
verbeteren.

Broeder Pierre-André msp (uit Frankrijk) legde zijn eeuwige geloften af. Cité van de Kinderen,
Andahuaylillas, Cuzco-Peru.




Op 25 augustus vond op school de
“Familiedag” plaats. Veel van onze leerlingen
hebben geen noemenswaardige familie. Deze
dag was bijzonder belangrijk voor hen, omdat
ze in hun hart heel goed weten dat ze haar
heel erg missen. Verschillende Echtparen
Missionarissen Dienaars der Armen namen
deel, evenals leraren en vrienden van het
college. De dag begon met de gezamenlijke
viering van de Heilige Mis. Daarna bracht elk
koppel de ochtend door met een klas van de
school, waarbij ze hun eigen getuigenissen
gaven en de leerlingen hielpen nadenken
over wat familie inhoud en hoe zij hun
toekomstige familie zien. We zagen een grote
belangstelling bij velen en sommigen huilden
als ze over het onderwerp hoorden spreken.

In september vonden de “Pedagogische
dagen over de deugd van vrijgevigheid”
plaats. Alle leerlingen bezochten een aantal
musea en historische plaatsen in de regio
Cusco. Door meer te leren over hun eigen

cultuur en wortels, dachten ze na over het
belang van vrijgevigheid in de menselijke
geschiedenis en hoe zeer dit constructief is
voor het land, terwijl conflicten en oorlogen
het vernietigen.

Eveneens in september zijn we, met de hulp
van de psycholoog van het college, begonnen
met het geven van psychologieworkshops
voor iedereen, athankelijk van de leeftijd. Het
doel is om hun basiskennis van psychologie
te verbeteren als een middel tot preventie en
bijdrage aan hun menselijke en geestelijke
ontwikkeling, en er tevens op te wijzen dat
nietalle gedragsproblemen gepsychologiseerd
mogen worden.

Op 22 september gingen onze leerlingen
van het Lager Onderwijs op bezoek bij hun
zusjes op de Santa Maria Goretti School in
Cuzco. En op 24 november gingen op hun
beurt de leerlingen van het Lager Onderwijs
van de Santa Maria Goretti School naar hen op

Viering van de “Familiedag” in de Heilige Francisco en Jacinta College. Cité van de Kinderen,
Andahuaylillas, Cuzco-Peru.




bezoek. In beide gevallen maakten de jongens
en meisjes kennis met het college van hun
broeders en zusters in het geloof. Ze brachten
samen een moment van Aanbidding van de
Heer door en deelden enkele geschenken en
opvoedkundige activiteiten.

Zoals naar traditie, hebben veel van onze
kinderen in december, vlak voor Kerstmis,
met veel verwachting en vreugde hun Eerste
Communie ontvangen, waardoor er een
nieuwe en beslissende fase hun leven inluidde
van “heilige geschiedenis”, namelijk hun
persoonlijke relatie met Jezus. Veel ouders
vergezelden hen op deze dag en we hopen dat
ook zij verlicht werden door deze viering.

[ —

Productiva Benéfico
on técnica cambia vidas 'i

CENTRUM VOOR TECHNISCH-
EN BEROEPS ONDERWI]JS
CENTRUM (CETPRO) “HEILIGE
ALOYSIUS VAN GONZAGA”
(ANDAHUAYLILLAS)

Dit jaar zijn we gestart met een nieuw
technisch onderwijsmodaliteit voor jongeren
van het CETPRO “Heilige Aloysius van
Gonzaga”. Het Ministerie van Onderwijs
wil meer nadruk leggen op het technisch
onderwijs door te kiezen voor meer specifieke
en gespecialiseerde opleidingen. Wij willen
van deze mogelijkheid gebruik maken en
daarom hebben wij werkplaatsen opgezet om
deze stap mogelijk te maken om jongeren,
met Gods genade, een betere opleiding te
kunnen bieden, waardoor ze een reéle kans
op werk krijgen.

i

\: Ceremonia de Titulacion Centro|

Diploma uitreiking aan 9 jongens uit verschillende specialisaties van het Technisch Beroepsopleiding in de
CETPRO van de Cité van de Kinderen, Andahuaylillas, Cuzco-Peru.




We sloten de vorige fase af met het uitreiken
van een diploma aan negen jongeren
in verschillende specialisaties, met een
ceremonie in de Cité van de Kinderen, waarbij
hun ouders, MSP-Priesters en de bevoegde
autoriteiten samenkwamen. Er heerste grote
vreugde over de behaalde resultaten. Wij
hopen dat zij nu, na het voltooien van hun
technische en beroepsopleiding, sneller de
arbeidsmarkt kunnen betreden.

We hebben als perspectief om de
“Landbouwproductiewerkplaats”  opnieuw
te doen opstarten, met een modernere visie
en een hoog motivatieniveau, die er aan het
einde van de cursus toe zal leiden dat de
studenten hun eigen bedrijf kunnen opzetten
en het circuit van de marketing van hun eigen
producten kunnen betreden.

ROEPINGENCENTRUM
“HEILIGE ALOYSIUS VAN
GONZAGA”

(ANDAHUAYLILLAS)

We hebben dit prachtige werk voortgezet,
dat bestaat uit het opvolgen van de instructies
van het Leergezag van de Kerk, dat ons
vraagt om plaatselijke priesterroepingen te
bevorderen. In de loop van het jaar werden
er twee bijeenkomsten georganiseerd voor
jongeren die meer wilden weten over deze
roeping. Ongeveer veertig jongeren namen
deel aan de eerste bijeenkomst en ongeveer
35 aan de tweede. Een aantal onder hen
hebben de wens wens geuit om naar het
Roepingencentrum “Heilige Aloysius van
Gonzaga” te gaan en daar hun vorming te
beginnen.

Jongeren uit het Roepingencentrum vergezeld van hun familie.
Cité van de Kinderen, Andahuaylillas, Cuzco-Peru.




Dit jaar zijn er acht jongeren opgeleid,
waarvan er zes het volhielden tot het einde
van het jaar. Tijdens het tweede semester
verwelkomden we echter meer jongeren met
verschillende roepingservaringen gedurende
twee weken of een maand.

Opgemerkt moet worden dat jongeren
in het Roepingencentrum, door retraites
en andere bijeenkomsten, door onderricht
over de christelijke leer en de viering van
de liturgie, steeds meer God aanhangen en
bereid zijn om aandachtig naar zijn stem te
luisteren.

Bovendien ervaren ze, door deel te nemen
aan verschillende missies in de dorpen van de
Hoge Cordillera, evenals aan verschillende
gemeenschapsactiviteiten, de vreugde van het
religieuze leven gewijd aan de missie onder
de armen.

FOYER (WOON- EN BIJSTANDS
CENTRUM) “HEILIGE
TARSICIUS”

(ANDAHUAYLILLAS)

Met hemelse vreugde vertellen wij u dat
we al onze kinderen hebben kunnen helpen
toegang te krijgen tot de sacramenten: ze
ontvingen allemaal het Doopsel en velen van
hen ontvingen de Eerste Communie. Het
is een grote vreugde geweest voor hen en
voor hun families, maar ook voor ons allen
die werken aan de geestelijke groei van deze
kinderen en voor de universele Kerk die zich
verheugt over elk nieuw kind van God.

Dit jaar hebben we 24 kinderen
verwelkomd die in extreme omstandigheden
verkeerden: de meesten van hen hebben geen
familie en het is voor hen niet gemakkelijk om
te leven met het besef van deze afwezigheid.

Kinderen uit het internaat van de Foyer Heilige Tarcisius ontvingen sommige sacramenten, zoals het
Doopsel. Cité van de Kinderen, Andahuaylillas, Cuzco-Peru.




Daarom zijn we ervan overtuigd dat een van
de fundamentele taken van deze Foyer is om
de kinderen te leren vergeven aan diegenen
die hen in de steek hebben gelaten, wat echter
niet kan gebeuren zonder de hulp van de
goddelijke genade, de enige die door de kracht
van de Heilige Geest een diepe genezing in
hen tot stand kan brengen.

Gedurendehetjaar hebben we verschillende
activiteiten gehad, zowel religieuze als
seculiere, en alleszins het jaarlijks feest van
14 augustus, wanneer we de gedachtenis
vierden van de “Heilige Tarcisius’, die de
gids, beschermer en het voorbeeld voor onze
kinderen is.

“HEILIGE TARCISIUS”
BOERDERI]

De afgelopen jaren hebben we het
geluk gehad om over een overvloedige en
genereuze landbouwproductie te beschikken,
waardoor we een groot percentage van onze
behoeften konden dekken en zo de kinderen
en meest behoeftige mensen die we helpen
beter van dienst konden zijn. We werden
echter geconfronteerd met een gebrek aan
regen, wat een negatieve invloed had op onze
landbouwactiviteiten.

Ondanks deze uitdagingen bleven we in
God vertrouwen en zijn we ervan overtuigd
dat Hij zal voorzien in wat ons ontbreekt. Met
volharding en veel geloof zullen we blijven
werken aan het vervullen van onze missie:
het leveren van kwaliteitsvoedsel aan degenen
die dit het meest nodig hebben. God is goed
voor ons: we vertrouwen op Hem dat we elk
obstakel dat op onze weg komt zullen kunnen
overwinnen.

DE BROEDERSCHAP VAN
FAMILIE MISSIONARISSEN
DIENAARS DER ARMEN

(VILLA NAZARETH,
ANDAHUAYLILLAS)

In de maand oktober mocht onze
Broederschap van Familie Missionarissen
Dienaars der Armen een nieuw lid
verwelkomen: : een klein meisje Paula Esther,
pasgeboren dochter van de familie Franco.
Het was een geschenk van de H. Maagd van
de Pilaar, ter gelegenheid van haar feest. De
ouders van moeder Lucia kwamen ons ook
bezoeken.

Op 7 en 8 oktober hadden we een prachtige
geestelijke retraite, gepreekt door Pater
José, ter voorbereiding op de viering op
12 oktober. In dezelfde maand namen we
ook deel aan verschillende missiedagen die
door onze colleges werden georganiseerd,
waarbij we onze leerlingen en hun
leerkrachten vergezelden bij deze prachtige
ontmoetingen met kinderen uit verschillende
landbouwersgemeenschappen in de Andes,
aan wie we geschenken brachten die door
onze weldoeners waren gestuurd.

De thema’s van deze missies waren “De
Sacramenten” (Heilige Maria Goretti School)
en “Maria stond op en vertrok aanstonds”
(Heilige Francisco en Jacinta Marto College).

Op 1 november vierden we het feest van
Allerheiligen, waarbij onze kinderen een van
onze duizenden helden zonder aureool van
onze Heilige Kerk voorstelden.

Op 25 november vierden we het huwelijk
van verschillende ouders van onze middelbare
scholen (van wie sommigen al meer dan 15
jaar samenwoonden). We hadden ze het hele
jaar door voorbereid met een bijeenkomst
elke derde vrijdag.




MSP-Families bij het graf van onze Stichter, Pater Giovanni Salerno msp, Cité van de Kinderen,
Andahuaylillas, Cuzco-Peru.

December ging heel snel voorbij, omdat we
druk bezig geweest zijn met de voorbereiding
bij het afsluiten van het schooljaar. Op
de slotdag werd aan elke familie enkele
geschenken gegeven (een panettone, een
kalender en een tas vol kleren), aangeboden
dankzij de vrijgevigheid van onze weldoeners.

We danken God voor dit prachtig en
onverdiend geschenk Hem te mogen dienen
in de armen, zijn lievelingskinderen; voor
de geweldige steun die jullie ons financieel
geven; en voor jullie gebeden, die ons in staat
stellen door te gaan met deze missie die van
God komt. Moge God u allen zegenen!




Welkom in het Vormingshuis
“Heilige Maria Moeder der Armen ”

“Laten we niet bang zijn om ons zorgen te maken, om te
denken dat wat we doen niet genoeg is. (...) Imperfectie
kenmerkt onze toestand als zoekers en pelgrims; zoals

Jezus zei: “We zijn in de wereld, maar we zijn niet van de
wereld.” (Joh 17,16). (...) Maken we ons eerder bezord als
we op het punt staan onze weg die we moeten bewandelen
te vervangen door een of ander verfrissingspunt dat ons de
illusie van confort geeft; wanneer we gezichten vervangen
door schermen, het echte door het virtuele; wanneer we, in
plaats van vragen die ons verscheuren, de voorkeur geven

aan gemakkelijke antwoorden die verdoven.”

Paus Franciscus aan jonge universiteitsstudenten -
Wereldjongerendagen, Lissabon, 3 augustus 2023).

“ Heilige Maria Moeder der
Armen ” verwelkomt jongeren
die wensen Missionaris Dienaar

der Armen te worden.

Casa de Formacion
“Santa Maria Madre
de los Pobres”
Carretera Mazarambroz s/n
E — 45110 AJOFRIN - Toledo
SPANIJE
serviteursfr@gmail.com
Gsm: 0485 92 51 66
www.msptm.com



ONZE PUBLICATIES

“ Met God, op missie in de Andes ”
Een boek vol herinneringen en persoonlijke overwegingen over
de missiejaren van Pater Giovanni Salerno. (in het Nederlands,
Franse heruitgave in voorbereiding)

“ Navolging van Jezus Christus ”

(in het Spaans en Italiaans)

= “D.V.D.”
i Een 55 minuten durende film waarbij het charisma en de
Tt s verschillende gemeenschappen van de Missionarissen Dienaars

der Armen voorgesteld worden. (in het Frans en in het Engels)

“Kruisweg ”
Boekje in klein formaat. (in het Frans)

Lv.z.w M.S.PT.M.
BEWEGING DIENAARS
Om bekendheid te geven aan de der ARMEN van de

q g DERDE WERELD
Beweging kunnen de weldoeners gratis PB 28 Post Brugge

om deze documentatie vragen: B - 8000 Brugge
Gsm: 0485 92 51 66

serviteursfr@gmail.com




Opus Christi Salvatoris Mundi

MISSIONARISSEN DIENAARS DER ARMEN

Verschillende missionaire realiteiten (priesters en toegewijde
broeders, religieuzen, missionaire families, priesters en broeders
gewijd aan een leven van gebed en contemplatie, medewerkers,
oblaten en steungroepen) die eenzelfde charisma delen en in hun
oorsprong dezelfde stichter hebben.

OPUS CHRISTI SALVATORIS MUNDI

Bestaat uit de leden van de Beweging Missionarissen Dienaars der
Armen die geroepen zijn om een dieper toegewijd leven te leiden met
de bijzonderheden van een gemeenschappelijk leven en de gelofte
van de evangelische raden naar gelang hun eigen levensstaat. (Het is
de bedoeling om in de toekomst canonieke erkenning te verkrijgen
van twee Religieuze Instituten: een voor de mannelijke tak, priesters
en broeders, en een andere voor de vrouwelijke tak van de zusters).

LEKEN MEDEWERKERS

De twee hoofdtakken (mannelijke en vrouwelijke) van Opus Christi
Salvatoris Mundi hebben een bijzondere relatie met de Fraterniteit
van de Missionaire Families Dienaars der Armen. Deze Fraterniteit
bestaat uit gehuwde paren die er zich toe verbinden het charisma en
het apostolaat te beleven en te ondersteunen van de Missionarissen

BELGIE: Dienaars der Armen door hun levensomstandigheden te respecteren.

I.vzw. MS.PTM.

BEWEGING DIENAARS der ARMEN STEUNGROEPEN VAN HET INSTITUUT

PB 28 Post Brugge Hun doel is het delen en uitdragen van het charisma van de

B - 8000 Brugge Missionarissen Dienaars der Armen. Ze komen regelmatig samen

serviteursfr@ gmail.com om aan hun eigen bekering te werken en nodigen anderen uit om

WWWw.msptm.com zich bij hen aan te sluiten.

BNP Paribas Fortis Bank (Brussel)

IBAN: BES1 2100 2469 3424 OBLATEN

BIC: GEBABEBB Leken of religieuzen die zich door een rituele opdracht verbinden tot
het bidden en uitdragen van het charisma van het Instituut van de

PERU: Missionarissen Dienaars der Armen.

Misioneros Siervos
de los Pobres

P.O. Box 907 Cuzco (Pert) OFFERAARS

Tel: +51 984 80 73 09 Teder die door middel van zijn gebed en opgedragen lijden, meewerkt
serviteursfr@ gmail.com met het Instituut van Missionarissen Dienaars der Armen, maar
WWww.msptm.com zonder formele verbintenis.

Dit tijdschrift en andere publicaties zijn volledig gratis en altijd beschikbaar voor iedereen, dankzij de
vrijgevigheid van een weldoener die ons charisma ter harte neemt en op deze manier bijdraagt tot de verspreiding
van het Rijk Gods. Vraag er gerust naar teneinde het charisma aan anderen bekend te maken.



