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Missionarissen Dienaars dev Avmen

MET GOD, OP MISSIE IN DE ANDES

PATER GIOVANNI SALERNO MSP,
“De ezel van de Goede God”
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Beste vrienden, Laudetur lesus Chris-
tus!

Op zaterdag 4 februari 2023, om 10.57
uur, beéindigde Pater Giovanni Salerno
op 85-jarige leeftijd zijn aardse pelgrim-
stocht. Hij was 61 jaar priester, 55 jaar
missionaris en ongeveer 40 jaar stichter
van onze kerkelijke realiteit, de Mission-
arissen Dienaars der Armen.

De dagen na zijn overlijden werden gek-
enmerkt door een stroom van mensen
die afscheid van hem wilden nemen. Het
meest ontroerend waren de vele oud-in-
ternen, oud-leerlingen en leerlingen van
onze centra, die hem kwamen bezoek-
en, hem hun doctoraats-, ingenieurs- en
onderwijsdiploma’s, enz. presenteerden
en hem bedankten omdat hij het instru-
ment was waardoor zij hun doelen had-
den kunnen bereiken.

Het menselijk leed dat het hart voelt bij
het verlies van een Vader, een stichter
en, voor velen, een grote vriend en ver-
trouweling, kan in geen geval de vreu-
gde overschaduwen van het geschenk
dat we in zijn persoon ontvingen, het

voorbeeld van zijn missionaire weg en
de kracht van de passie waarmee hij
zijn roeping beleefde.




Hij wilde de rol van “dienaar” op zich
nemen, voor zichzelf en voor zijn gees-
telijke zonen en dochters, een dienaar
in de Bijbelse betekenis, dat wil zeggen
een authentieke minnaar van God, uit
wiens liefde een bijzondere intimiteit
vloeit die leidt tot authentieke kennis en

We kunnen op hem de titel toepassen
die hij zelf wilde zijn als een kompas dat
kenmerkend is voor de manier waarop
de Missionarissen Dienaars der Armen
het Evangelie beleven: dienaar van
God, dienaar van de Kerk en dienaar
van de Armen.

die het verlangen opwekt om de wil van
de geliefde volledig te realiseren.

Dienst aan God, gevoed door voortdurend
gebed, eenvoudig van vorm en intens van in-
houd. Een intens gebed waarvan hij wilde dat
het een intrinsiek onderdeel zou zijn van het
vermogen van elke missionaris om zijn mis-
sie uit te voeren als “contemplatief in actie”
en niet als militant ten gunste van de armen.
Een voorbeeld hiervan is de Eucharistische
Aanbidding die het leven van elke Missionaris
Dienaar der Armen begeleidt en de Oratoria
met de aanwezigheid van het Heilig Sacra-
ment die iedereen verwelkomen die bij ons
aanklopt.

Pater Giovanni’s dienst aan de Kerk was de
vrucht van een immense liefde voor Haar, en
hij leed en genoot met Haar. Zijn liefde voor
de Augustijner orde, die hem verwelkomde en
vormde, bracht hem ertoe begraven te willen
worden in het habijt van zijn orde. Zijn dienst
aan de Kerk werd ook gekenmerkt door een
vaderlijke liefde voor de werkelijkheid van de
Missionarissen Dienaars der Armen, van wie
hij zich een echte “vader” voelde; door een
grote liefde voor jonge roepingen; door een
liefde voor het contemplatieve leven, waar-
van hij de vlam wist over te brengen op zijn
kinderen en op de armen die de Heer hem
aanbeval; en tenslotte door een liefde, uit-
eraard van een uitzonderlijke genegenheid,
voor de Moeder van de Kerk, die de Heer
hem toevertrouwde met de titel Heilige Maria
Moeder der Armen.




Pater Giovanni was een zoon van de
Kerk, in staat om op missionair ge-
bied de “aggiornamento”, waartoe het
Tweede Vaticaans Concilie opriep, op
zich te nemen en volledig te realiseren,
stevig geworteld in de traditie en met
een bijzondere gevoeligheid voor de
goed gevierde liturgie.

Dienstbaarheid aan de armen ken-
merkte zijn hele leven. Hij leerde ieder-
een hoe belangrijk het is om vervuld te
zijn van God, om zo met dezelfde ogen
van God naar de armen te kunnen ki-
jken en in hen in de eerste plaats kin-
deren van God te zien. Voor hem was

dit de enige manier om hen nederig te
helpen en niet om hen trots te verneder-
en met uitsluitend filantropische hulp,
die zoveel schade aanrichtte en dat nog
steeds doet in het hart van de Kerk zelf.
Pater Giovanni was volledig en een-
voudig een man van God, met al zijn
kwetsbare menselijkheid, met zijn ex-
plosief Siciliaans karakter, met de vurig-
heid van een Augustijn op zoek naar
God. Een God die op een speciale
manier gevonden werd in dienst van de
allerarmsten. Door dit kanaal heeft God
grote dingen bereikt.

Toen hij stierf, liet hij ons een compro-
mitterende erfenis na: werken die voor
zichzelf spreken en vooral de grote
boodschap dat het leven volledig au-
thentiek is en een bron van vreugde
alleen als het “voor anderen gebroken
brood” wordt.

Dit tijdschrift is een poging om de lezers
een zicht te geven van een publicatie die
we op een later tijdstip willen uitbrengen

om het parcours bekend te maken van
een man Gods van onze tijd die, voor
velen van ons, ons heeft geboeid op
een heilige manier, en die, ook voor de
meesten van ons, heeft geleid langs de
weg van bekering en de redding van on-
telbare arme mensen.

P. Walter Corsini, msp.
Algemeen Vicaris MSP




VOORWOORD

Beste vrienden, uw beslissing om enkele herinneringen
en getuigenissen samen te brengen uit het leven van Pa-
ter Giovanni Salerno, die ik heb mogen ontmoeten toen
ik pastoor was in Porto Stefano (provincie Grosseto,
Itali€), vervulde mij met immense vreugde. Dankzij een
prachtige missiegroep, probeerde ik de parochie open
te stellen voor nieuwe horizonten van de wereld om het
mysterie van de Katholieke Kerk ten volle in te ademen
die de rijken en de armen omarmt om hen te genezen
door de Liefde van Jezus.

Mijn ontmoeting met Pater Giovanni had een diepe indruk op mij gemaakt. We ont-
moeten allemaal veel mensen elke dag, maar vaak laten deze ontmoetingen geen
sporen na in onze ziel. Veel mensen zijn ondoorzichtige ramen die het Licht van Jezus
niet binnenlaten. Mijn ontmoeting met Pater Salerno overstroomde me op dezelfde
manier als mijn ontmoeting met de heilige Johannes Paulus Il en de heilige Teresa van
Calcutta.

Ik was onder de indruk van de diepe harmonie te zien tussen de gevoelens van Moed-
er Teresa en die van Pater Giovanni. Moeder Teresa vertelde me verschillende keren:
“Ik ben geen sociaal werkster. Ik ben gelovig en ik probeer de liefde van Jezus door te
geven aan iedereen die ik ontmoet.” Pater Giovanni vertelde me hetzelfde: “Ik ben een
dienaar van de armen, om Jezus te midden de allerarmsten te brengen, want alleen
Jezus geneest armoede in al haar uitingen en in al haar diepten.”

Ik herinner me dat ik tegen hem zei: “moet ik dan met je meegaan?”

Pater Giovanni’s antwoord was, “Jij, blijf waar je bent. In rijke landen is de armoede
erger dan in die van de Derde Wereld. In de ontwikkelde landen breidt de geestelijke
armoede zich uit, de armoede van de leegte van idealen, de armoede van het onver-
zadigbare en altijd ongelukkige egoisme.” Moeder Teresa zei hetzelfde tegen mij: “Cal-
cutta is overal te vinden. In arme landen zijn er mensen die ondervoed zijn van lichaam
maar mooi van ziel. In rijke landen zijn er mensen wiens lichaam goed verzorgd is,
maar wiens ziel verwoest en ongelooflijk lelijk is. Hier is er zo’n behoefte aan Jezus en
ware Liefde die alleen Hij kan onderwijzen en geven.”

We hebben mensen nodig zoals Pater Giovanni Salerno, zoals Moeder Teresa, zoals
Johannes Paulus Il. Aan het einde van de WJD 2002 in Toronto zei Johannes Paulus
II: “Wees niet als slakken die alleen een spoor van slijm achterlaten. Een lichte regen-
bui is genoeg om het te laten verdwijnen. Geliefde jonge mensen maak van je leven
een liefdevol kunstwerk; geef het weg, besteed het aan goed doen en laat een stempel
achter, en je zult gelukkig zijn.”

Dit is de les dat ons is nagelaten door Pater Giovanni Salerno, een les die zeer actueel
is.

Kardinaal Angelo Comastri
Algemeen Vicaris Emeritus van Zijn Heiligheid
voor Vaticaanstad



1938

Pater Giovanni Salerno werd op 30
januari 1938 geboren in Gela (Sicil-
iaanse provincie Caltanisetta, Italié).
Zijn ouders waren Nicolo Salerno en
Angela Legname. Zijn vader was een
tweede keer getrouwd nadat hij wedu-

wnaar was geworden, zodat Pater
Giovanni twee stiefbroers en een
stiefzus had, en twee broers en een
zus die zoals hij uit het tweede huwelijk
kwamen.

1940

+ 10 juni 1940. Giovanni was net iets
ouder dan een jaar toen ltalié de Tweede
Wereldoorlog inging als strijdende partij
aan de zijde van Hitler’ s Duitsland.




1943

+ In de nacht van 9 op 10 juli 1943
begon de invasie van Sicilié door de
Amerikaanse en Britse geallieerden
in Gela.

Halverwege augustus hadden de geal-
lieerden Sicilié onder controle en ein-
digde de strijd met een overwinning op
de ltaliaanse Mussolini’s en Duitse geal-
lieerde troepen van Hitler.

“Ik heb vreselijke herinneringen aan de
Tweede Wereldoorlog: hoewel ik maar
een paar jaar oud was, herinner ik me
dat het echt een hel was, vooral toen de
dijk in de haven van Gela opgeblazen
werd door zware bombardementen.”

(P. Giovanni Salerno, Met God, op mis-
sie in de Andes. Editie 2010, p. 33).

+ Toen hij net 5 jaar oud was, had
Giovanni een vreemde droom waar
hij enkele jaren later, op 30 septem-
ber 2000, in Ajofrin commentaar op
zou geven.

“God gaf me dit soort dromen die sindsdien
zijn uitgekomen. |k droomde bijvoorbeeld van
Heilige Maria Moeder der Armen, zoals we
Haar nu hebben, toen ik nog maar vijf jaar oud
was, toen deze aanroeping nog niet geformu-
leerd was, laat staan uitgebeeld (...) Veel van
de dromen die ik heb gehad zijn uitgekomen.
God waarschuwde me voor toekomstige din-
gen door middel van dromen.”

1946/1947

+ Op 8- of 9-jarige leeftijd deed hij zijn
Eerste Communie in de kerk van de
kapucijnen in Gela.

“Ik was pas acht of negen jaar oud, maar
tot op de dag van vandaag is er in mijn
geheugen en in mijn hart een levendige
herinnering gebleven aan de toenmalige
pastoor, Pastoor Antonino Di Fede, en
de zuster van de catechese, Zuster An-
amaria, van de Dochters van de Heilige
Anna. Ze deden er alles aan om er een
fiine dag van te maken.

Ik herinner me dat de Pastoor tegen ons
zei: “Vraag Jezus op de dag van je Eerste
Communie alles wat je wilt en Hij zal het

je geven.”. En die dag vroeg ik Hem om
drie dingen: om priester te worden, om
dokter te worden en om missionaris te
worden. En de Heer willigde mijn ver-
zoek in. Dus: zet al je apostolische zorg
in om kinderen voor te bereiden op de
Eerste Communie. Hun toekomst hangt
van die dag af.” (P. Giovanni Salerno,
‘Met God...” p. 35)



1948

+ Op 10-jarige leeftijd dacht Giovan-
ni om priester bij de Franciscanen te
worden, maar rond zijn elfde werd hij
enthousiast over de Augustijnen.

“Ik herinner me dat mijn vader, omdat
ik altijid een zwakke gezondheid had,
altid met speciale genegenheid voor
me zorgde en me nooit naar het veld
stuurde om te werken zoals hij met mijn
jongere broers deed.

Hij zei altijd tegen me: “Als je groot bent,
moet je dokter worden! En hij zei dat op
zo’n duidelijke en stellige toon dat het
voor mij wel iets definitiefs moest zijn. Ik
wilde echter liever priester worden en ik
was geneigd om mijn roeping te volgen,
waarvoor ik - in mijn vrije tijd - in plaats
van te gaan voetballen, liever catechis-
mus leerde of naar bijeenkomsten van
de Katholieke Actie ging met de Paters
Kapucijnen bij het Heiligdom van de H.
Maagd der Gratién, in mijn geboorte-
dorp. Ik voelde me aangetrokken tot de
H. Maagd en dacht erover om Kapuci-
jner priester te worden.

Maar de Pater Gardiaan van het kloost-
er, aan wie mijn vader had gevraagd me
toe te laten tot het Serafijns Seminarie
nadat ik was geslaagd voor de toelating-
sexamens voor het College, adviseerde
mijn vader dat het beter voor me zou zijn
eerst het Middelbaar af te maken en dat
ik pas later tot het Seminarie zou toetre-
den. En zo geschiedde. Het bracht me
in grote verwarring. Ik voelde me ont-
moedigd, omdat ik me realiseerde dat
dit niet langer mijn omgeving was.”

(-..) Tijdens dat schooljaar bezocht mijn
doopmeter - mevrouw Concettina Pres-
ti, een goede vriendin van mijn ouders
- mijn moeder vaak en sprak met haar
over de Paters Augustijnen van Gela, in
het bijzonder over Pater Vincenzo Presti
die kort daarvoor in die stad was aange-
komen en zich inzette om roepingen voor
het Augustijns Seminarie in Palermo te
bevorderen. Ik hoorde over de Augusti-
jnen en was enthousiast. Ze woonden
ver van ons huis en dus besloot ik op
een dag een wandeling te maken naar
hun klooster en kerk om ze tenminste
van de buitenkant te zien, als het niet
mogelijk was om binnen te gaan.”

1949

+ Oktober 1949. Giovanni, 11 jaar
oud, gaat naar het Augustijns-Klein-
Seminarie in Palermo.

“In die tijd, - zou hij vele jaren later
schrijven -, herinnerde ik me mijn
eerste ontmoeting met Pater Vincen-
zo Presti en de nieuwe Pater-Prior,
Pater Filippo Pizzero, in het klooster
van de Heilige Augustinus in Gela. lk
herinnerde me hun warme welkom en
de diepe indruk die ze op me hadden
gemaakt, omdat ik sindsdien als acoliet
in hun kerk was begonnen.

Ik herinnerde me ook hoe een paar
dagen na die eerste ontmoeting Pa-
ter Faustino Giunta, Provinciaal van
de Orde, in Gela was aangekomen en
mijn vader had verteld dat het Seminar-
iepension drieduizend lire per maand
bedroeg. Ik herinner me hoe mijn vad-
er, geconfronteerd met dit onverwacht
bedrag, heel nadenkend werd. Hij keek
me aan en zei zachtjes. “lk ga een uur
per dag extra voor je werken zodat ik je
pension kan betalen.”




Daarom voelde ik in Palermo elke dag
om vier uur in de namiddag (het tijdstip
waarop mijn vader terugkwam van het
werk op het land) een groot verdriet als
ik eraan dacht dat mijn vader een uur
langer bleef om het land te bewerken,
zodat ik mijn studie aan het Seminarie
kon voortzetten.”

“Op een middag, toen mijn hele fami-
lie aan tafel zat, ging het gesprek over
mij, over de Augustijnen waar we het zo
vaak over hadden, en er werd besloten
om naar het klooster van Sint Augusti-
nus te gaan om te vragen of ik toege-
laten kon worden tot het Seminarie van
Palermo.

Ik was gelukkig! Ik voelde dat de Heer
me riep om priester te worden en geen
dokter. Maar ik had een groot verdriet in
mijn hart: het niet kunnen vervullen van
de wens van mijn vader die wilde dat ik
dokter werd.

Toen de dag aanbrak om naar Palermo
te vertrekken, kleedde mijn moeder me
in een elegante “Zouaven” broek (jon-
gensstijl van die tijd) en mijn vader wil-
de me vergezellen op een treinreis van
een dag. Het was oktober of november
1949.”

1950

+ Op 12-jarige leeftijd ontmoet hij de
Zalige Santiago Alberione, stichter
van de religieuze Paulinus Orde.

“Ik ontmoette de Zalige Santiago Alberi-
one (1884-1971) toen ik 12 jaar oud
was en hij met de stoomtrein in Palermo
aankwam. In die tijd was het een echte
boetedoening om met de trein te reizen,
in plaats van met het vliegtuig of de wa-
gen. Pater Faustino Yunda, Provinciaal
van de Augustijnen op Sicilié, gaf hem
onderdak en begon hem te helpen. |k
herinner me ook dat twee Zusters Paul-
inen naar Gela, mijn geboortestad, gin-
gen om gezinnen te bezoeken en bijbel-
folders uit te delen. En mijn moeder gaf
hun te eten en onderdak”.



+ Op 12-jarige leeftijd wijdde hij zichzelf
aan de H. Maagd Maria in het Heiligdom

van Tindari (Sicilié).

“Nauwelijks twaalf jaar oud, deed ik in
mijn geboorteland Sicilié mijn toewijding
aan de H. Maagd in een kleine kapel
op een zo typisch kaapje, rechtover
de zee. Het was een verrukkelijke dag,
onvergetelijk! Nu staat er een grotere
kapel om de bedevaarders op hun ge-
loofsweg te begeleiden. De Bisschop
liet een groot opschrift aanbrengen
waarop geschreven staat: “Alles is wel
weinig voor U, o Moeder!”. Inderdaad,
alles wat we voor Haar doen is weinig,
veel te weinig!” (P.Giovanni Salerno,
‘Met God...’ p.36).
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+ Op 12-jarige leeftijd las hij voor het
eerst het boek van de Heilige There-
sia van het Kind Jezus, “Geschieden-
is van een ziel”. Hij won het als prijs
met het bingo-spel.

Ik was twaalf jaar wanneer ik op een
dag bingo speelde. |k won een prijs
die me een weg in mijn leven ging ba-
nen: ‘Geschiedenis van een ziel’ van de
Heilige Theresia van het Kind Jezus.
Op het einde van het boek las ik het
wonder van de Carmel van Gallipoli, in
Zuid- Italié. Ik zal het verder verhalen in
het hoofdstuk over de tussenkomst van
de Heilige Theresia van het Kind Jezus
voor de Beweging. Dit wonder maakte
op mij grote indruk want het laat

zien hoe de heilige van de ‘kleine weg
meerdere keren het geld van de Karmel
deed vermenigvuldigen om de onge-
schoeide karmelietessen die honger en
kou leden ter hulp te komen. Veel lat-
er kon ik iets gelijkaardig in de Bewe-
ging meemaken zodat, wanneer ik het
feit aanhaal, ik van een ‘nieuw wonder
van Gallipoli’ spreek. (P.G. Salerno, ‘Met
God...” p.36)
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1951

+ Op 13-jarige leeftijd draagt hij voor het eerst het Augustijner habijt in de kerk

van Sint-Augustinus in Palermo.

1952

+ Juli 1952. De jonge adolescent Giovanni raakt gedesoriénteerd door het voor-

gevoel van zijn vader.

In de zomer van 1952 droomde ik dat
mijn vader stervende was. Als ik het aan
mijn Oversten vertelde geloofden zij het
niet. Kort daarop ontvingen ze een tel-
egram die hen verbijsterd liet staan. Ze
zeiden me niet dat hij overleden was,
maar, opdat de slag niet te groot zou
zijn, zeiden ze dat hij er heel slecht aan
toe was. Maar ik begreep dat hij al over-
leden was. Ik keerde naar huis. Om vi-
jftig

kilometer af te leggen deed de stoomtre-
in er een hele dag over... Wanneer de
dragers de kist met het stoffelijk over-
schot van mijn vader optilden om de
begrafenisstoet te beginnen, en op het
ogenblik dat zij de drempel van het huis
overschreden, voelde ik een nieuwe
geest, een nieuwe kracht over me heen
komen die me volledig overstelpte. Die
kracht beinvioedde mijn karakter, ik werd
sterker en beslister, want voorheen was
ik een verlegen jongen. (P. G. Salerno
‘Met God...’ p.38)

+ Met de trein van Gela naar Palermo

In 1952 vergezelde hij zijn broer Enzo
naar Palermo om in te treden in het
Seminarie van de Dienaars der Armen,
gesticht door de Zalige Giacomo Cus-
mano.

Vele jaren later zou hij schrijven: “Ik
herinner me nog steeds die lange reis
van Gela naar de regionale hoofdstad,
aan boord van een trein die op kolen
reed en zich langzaam voortbewoog,
hijgend en ratelend als een groot
metalen monster.




Het was laat in de avond toen we
aankwamen in Palermo op de
Corso Calatafimi en aanklopten bij
het Boccone del Povero Institute.
Boven de ingang zag ik de woor-
den: “Wie de armen dient, leent
aan God” (Spr.19, 17) die in mijn
gedachten flitsten.”

(P. G. Salerno ‘Met God...” p. 37)

1955

+ In de periode van oktober 1954

tot juli 1957 bezocht hij het “Liceo”
van het Italiaanse onderwijssysteem
voor de richting filosofie, in de stad
Viterbo.

Daar werd hij door drie oogartsen gedi-
agnosticeerd met een ziekte die binnen
een paar jaar tot blindheid zou leiden.

“Maar ik geloofde vast in mijn roeping
en met tranen in mijn ogen vroeg ik
de Heer om mij te helpen. Ik schreef
naar het Klooster van Cascia: de Ab-
dis antwoordde onmiddellijk dat een
jonge zuster zich had aangeboden als
Slachtoffer voor mijn ogen. Een paar
dagen later kwam Pater Hector Salim-

beni aan in Viterbo. Ik kende hem niet,
maar toen hij over mijn geval hoorde,
overtuigde hij mijn Overste om me
naar Rome te brengen om een gere-
nommeerd oogarts, Professor Maz-
zantini, te bezoeken. Hij redde mijn
gezichtsvermogen en nam afscheid
van me met de woorden: ‘Je moet je
studies hervatten!” Het resultaat: ik
werd een jaar eerder dan mijn klasgen-
oten tot priester gewijd. Ik zal profes-
sor Mazzantini nooit vergeten!”. (P. G.
Salerno ‘Met God..." p. 39)

1961

+ 23 december 1961. Pater Giovanni
wordt tot priester gewijd.

“Ik herinner me nog goed 23 december
1961, toen ik tot priester werd gewijd.
Volgens de gewoonte van die tijd bond
de Bisschop de pas gewijde handen van
de nieuwe priesters vast met een witte

doek; en onmiddellijk daarna kwam de
moeder van elk van hen naar haar eigen
zoon toe om zijn handen los te maken
en er haar moederlijke kus op te leggen.
Terwijl ze mijn hand kuste, zei mijn




moeder tegen me: “Mogen deze handen
veel kinderen redden!” |k was verrast
door deze woorden, want in onze pro-
vincie Sicilié van de Augustijner Orde
voedden we geen verweesde of verla-
ten kinderen op.

Toen kwam de Provinciaal Overste, Pa-
ter Augustin Lavalle, naar me toe en
kuste mijn handen en zei: “Mogen deze
handen het Evangelie brengen naar de
meest afgelegen mensen! Dat waren
twee ware profetieén van hoe mijn toe-
komstige leven eruit zou zien!”

(P. G. Salerno ‘Met God...” p. 42)

1962

+1962. Pater Giovanni vroeg de Over-
sten van de Orde toestemming om Ge-
neeskunde voor de missies te studer-
en en de armen van Belgisch Congo
te helpen, waar hij zijn apostolaat wil-
de uitoefenen. Nadat hij de gevraagde

toestemming had gekregen, ging hij als
externe student naar de Universiteit van
Florence, waar hij zijn medische opleid-
ing volgde in het Pediatrisch Ziekenhuis
Meyer van dezelfde stad en in het hos-
pitaal van Caltanisetta.

1966

+ juli 1966. “De Algemeen Overste
had, in juli 1966, Pater Ettore Salimbe-
ni en Pater Lorenzo Micheli, die later tot
Prelaat Bisschop van Chuquibambilla
zou benoemd worden, gestuurd om een
eerste verkenning van de missie te mak-
en. Uiteindelijk ontbood hij de vrijwilligers
naar Rome en vertelde ons dat Apuri-
mac een zeer arme missie was en dat
veel religieuze Ordes en Congregaties

de missie hadden afgewezen, omdat
ze er nog als in het stenen tijdperk leef-
den. Van alle Augustijnen in ltalié, die
toen ongeveer 500 religieuzen telden,
boden slechts acht van ons zich vrijwil-
lig aan om de missie van de Prelatuur
van Chuquibambilla te stichten.” (P. Gio-
vanni Salerno. Brief aan de priesters en
seminaristen van de Beweging. Cuzco,
27 december 2006).




1968

+ Voordat hij naar Peru vertrok, ontv-
ing Pater Giovanni een buitengewone
openbaring van een heilige vrouw uit
de parochie van Canicatti.

“Heel zeker zullen de gebeden van An-
gela, de “Perpetua”, uit onze parochie
van Canicatti in de provincie Agrigen-
to langs de zuidelijke kust van Sicilié,
waar ik als jonge priester gewerkt heb,
me van groot nut geweest zijn voor mijn
missionaris werk. Al haar spaarcenten
had zij voor de stichting van de missie
in de Andes geschonken, maar zij hield
het daar niet bij: voor het Tabernakel

had zij begrepen of was ze gewaar ge-
worden dat het beste wat ze kon doen
was: zichzelf als slachtoffer aan te
bieden. En ze heeft de Heer ja’ gezegd.

+ Augustus 1968. Reis naar Peru.

+ 22 augustus 1968. Pater Giovan-
ni Salerno komt aan in Peru om zich
aan te sluiten bij de nieuw opgerichte
Prelatuur van Chuquibambilla.

“Wanneer ik in 1968 in Peru aankwam
ontmoette ik onze dierbare dokter Fed-
erico Bombieri, stichter van het bedrijf
“Carlo Elba” van Peru. Hij ontving mij
vaderlijk. Nooit zal ik die man vergeten
die werkelijk als een vader voor mij is
geweest. Als hij wist dat ik in de Cordil-
lera ging om dispensaria te openen en
allerlei ziekten te verzorgen, opende hij

En op een dag, wanneer ze na de aan-
bidding van het Heilig Sacrament doorg-
ing, vertrouwde ze me in het geheim
toe: “Ik gaf je alles, maar het is beter
dat ik sterf vooraleer je vertrekt. Zo be-
reid ik je je terrein voor: de taal van dat
land ken je niet, je bent niet voorbereid
om naar de missie te gaan. Ziezo, ik zal
je weg voorbereiden.” En werkelijk, na
opgenomen geweest te zijn in hetzelf-
de hospitaal waar ik mijn stage voor ge-
neeskunde had doorlopen, is zij na drie
dagen overleden.”(P. G. Salerno ‘Met
God..." p.118)

+ Omdat hij om verschil-
lende redenen niet naar
Belgisch Congo kon reizen
en de Paters Augustijnen
gevraagd werd om de prel-
atuur van Chuquibambilla
te stichten, in de provincie
Grau, in het Andesgebied
Apurimac (in het zuiden van
Peru), bood Pater Salerno
zich vrijwillig aan en in au-
gustus 1968 vertrok hij met
een groep Augustijnen naar
de stichting van deze prel-
atuur in de Cordillera.

voor mij zijn hart en ook zijn laboratori-
um.

Hij zei “lk ben gelukkig een priester te
ontmoeten die zich aan de zieken wijat.
Mijn grote wens was geweest dat mijn
broer priester dat kon doen, maar hij is
Ziek en lijdt veel, en dus kan hij geen
zZieken behandelen, laat staan op mis-
sie gaan. En vele jaren later, zei hij me
dikwijls: Ik ben blij dat ik je kan helpen.
Geef niet op! Ik zal je nooit in de steek
laten!”




Ik was naar hem gegaan om genee-
smiddelen te vragen. In Italié had men
me zijn naam opgegeven. Hij zei: “Maak
je geen zorgen. Zeg mij waar je deze
dagen verblijft en ik stuur de medicijnen
naar je thuis.”

+ Bij zijn aankomst in het missiegebied
zag Pater Salerno de trieste situatie van
de zieken die geen gezondheidszorg
hadden en hij begon dispensaria op te
richten in de belangrijkste steden van
de streek: één in Antabamba (3.636 m
boven de zeespiegel), vervolgens in
Cotabambas (3.425 m hoogte), Tam-
bobamba (3.250 m hoogte), Progreso
(3.863 m hoogte) en Aquira (3.671 m
hoogte).

De volgende morgen, in Lima, terwijl ik
als gast het ontbijt nam bij mijn mede-
broeders Augustijnen van de Spaanse
provincie, riep Pater Overste mij, ver-
bouwereerd: “Weet je, een vrachtwa-
gen vol farmaceutische producten is net
aangekomen, allemaal voor u!” (P. G.
Salerno ‘Met God...” p. 129)

1968/1969

+ De kruisweg van de kinderen van
de Cordillera

“En wat kan ik zeggen over mijn ervar-
ing met de kinderen van de Andes?

In mijn jeugd, vooral nog voor ik me
geroepen voelde voor de missie, had
ik geen band met de kinderen: hun
luidruchtig gedrag, hun gehuil, hun
rusteloosheid, alles aan hen stoorde me
mateloos. Toen ik echter in de missie
in de hoogten van de Andes aankwam,
moest ik als arts de geboorte van een
arme moeder bijwonen in haar hutje,
liggend op de grond, op lama vellen,
zonder water (en nog minder warm
water) en zonder schone kleren om te
verschonen.

Deze arme vrouw stierf op dat moment,
als gevolg van een bloeding tijdens de
bevalling, maar het kind werd geboren.
En terwijl ik die pasgeboren baby in
mijn handen hield, huilend van de kou
en de honger, voelde ik mijn hart zich
vullen met verontwaardiging en woede,
en riep in mezelf uit: “Oh Jezus! Waar
bent U? Waarom doet U niets voor dit
schepsel?’.

Ik herinner me dat het een regenach-
tige nacht was en dat er in de hut met
het wankele rieten dak alsmaar drup-
pels neervielen, die zich vermengden
met de koude wind die door de opening
-zonder deur- naar binnen kwam. Dan
hoorde ik een zachte stem die tegen

al mijn woede inging en tegen me zei:
“Heb ik je niet gemaakt zodat je dit kind
kon helpen, zodat je iets voor hem kon
doen?”

Vanaf dat moment voelde ik de be-
hoefte om dichter bij de armen te
komen, vooral bij kinderen, wezen,
verlaten en zieke kinderen. En ik word
nooit moe om Jezus te danken voor dit
voorrecht!

Ik denk dat we ons deze woorden, die
mijn opstandige geest overwonnen en
die ons allemaal aangaan, eigen kun-
nen maken. Ik denk dat we ze diep in
ons hart moeten laten zinken en ons
moeten laten uitdagen: “Heb ik je niet
gemaakt om dit kind te helpen, om iets
voor hem te doen?”



1970

+ Januari 1970 - Het hoofdkantoor
van het Nationaal Programma ter
bestrijding van tuberculose en lepra
benoemt Pater Giovanni Salerno tot
medewerker van het Ministerie van
Volksgezondheid, tijdens de regering
van Generaal EP Juan Velasco Alvara-
do, Generaal FAP Rolando Caro Con-
stantini als Minister van Volksgezond-
heid (31..XIl. 1969 - 28..VIII..1969).
XIl. 1969 - 28. VIII. 1975), zodat hij zijn
liefdadigheidswerk, naast Antabamba,
kon uitbreiden naar de provincies Grau,
Abancay, Andahuaylas, Aymaraes en
Cotabambas, in het departement Apuri-
mac.

Maar Pater Giovanni Salerno reali-
seerde zich dat de arme bevolking van
de Peruaanse Andes niet alleen artsen
en missionarissen nodig had, maar ook
mensen van goede wil om hen te helpen
ontsnappen aan de ergste vorm van
verlatenheid waarin ze zich bevonden.
In het begin van de jaren 1980 richtte hij
daarom een Kerkelijke beweging op die
jonge mensen van beide geslachten,
echtparen, priesters en leken uitnodigde
om zich te verenigen voor de zaak van
de allerarmsten.

Toen hij zag dat veel jonge mensen
als vrijwilliger naar arme landen
kwamen en dat er in de regio Apu-
rimac niet genoeg structuren waren
om mee te werken, vroeg hij zijn
Oversten de toestemming om naar
Cuzco te verhuizen, waar er ziek-
enhuizen en meer mogelijkheden
waren om te helpen, en daar de
basis te leggen van deze Kerkelijke
beweging, die de naam Dienaars
der Armen van de Derde Wereld
zou krijgen.

1975

+ 2 februari 1975 — Tocht te paard
van Cotabambas naar Tambobamba;
doorweekt door de regen...

“Het Heilig Jaar 1975! Het was voor mij
een geweldig jaar! Misschien het moo-
iste van mijn leven. 'k Heb dan veel
meer begrepen dan toen ik nog in ltalié
en reeds priester gewijd was!

Ik werd ernstig ziek na een lange tocht
te paard van Cotabambas naar Tam-
bobamba. Het was 2 februari 1975: ik

had gehoord dat een jonge ltaliaanse
leek, Giuseppe Pratesi, ziek was ge-
worden en alleen in Tambobamba was.

Bezorgd ging ik met een Broeder op
weg, denkend dat ik het dorp per paard
in een dag kon bereiken. Maar halver-
wege stak er een hevige wind op, een
orkaan met overvioedige regen. We
wisten niet welke beslissing te nemen:
naar huis terugkeren of verder reizen.

Doordat we reeds halverwege waren
besloten we toch door te zetten. Maar




stilaan kon ik niet meer: ik was doodop.
Mijn schoenen en kleren waren doordrenkt
van ijskoud water, mijn bril kon ik niet eens
meer afvegen, ik kon niet meer zien waar
we liepen... .

We hielden halt en ik zei aan de Broeder:
“‘Neem de lamp en ga alleen verder, ik kan
niet meer.” |k probeerde het paard zover te
krijgen dat het me met zijn lichaam tegen
de wind zou beschermen en me met zijn
adem verwarmen, om te voorkomen dat de
vrieskou van de nacht mij zou overweld-
igen.

Wanneer de Broeder op zijn stappen ter-
ugkwam en me met zijn lamp bescheen,
ontdekte ik dat ik me op de rand van een
canyon bevond waarin, driehonderd meter
diep, een watertje stilletjes zijn loop vervol-
gde. Het paard was voor mij als een red-
dende engel geweest, door God gezonden:
het noemde Eldorado. Spijtig genoeg werd
het mij kort nadien gestolen.” (P. G. Saler-
no ‘Met God...” p. 57-58)

1981

“loen het aantal verlaten en zieke kin-
deren te groot werd, en de Foyer San
José waar ik ze achterliet geen andere
kinderen meer kon opnemen, begon ik
deze kinderen toe te vertrouwen aan
bekende families. |k gaf hen voedsel
mee om aan de kinderen te geven, maar
helaas aten de gezinnen alles zelf op en
stierven de kinderen van de honger. Bij
het nieuws van de dood van deze kin-
deren belde de Rechter voor Gezinszak-
en, Dr. Rosario Gonzales de Flores, mij
op en dreigde me met aanhouding en
gevangzetting omdat ik deze kinderen
zonder medeweten van de rechter had
overhandigd, en dat het dringend nodig
was dat ik een opvangtehuis voor deze
kinderen zou vinden, of ik zou gevang-
enisstraf krijgen. De waarheid is dat ik
er wel aan gedacht had, maar omdat ik
geen toestemming had van de Oversten
in Rome om in Cuzco te werken, durfde
ik het niet te zeggen.

Ik was bang voor de toekomst van de
stichting van de Foyer Heilige Theresia
van Jezus.

Ik had voorzien dat ik veel moeilijk-
heden zou tegenkomen en ik geloof dat
ik in 1981, aan de vooravond van het
feest van de Heilige Theresia van Je-
zus, toen ik in een Landrover op weg
was naar Antabamba (ik geloof dat de
chauffeur Alipio was), een innerlijk visio-
en had van het Kind Jezus gekleed als
Koning die tegen me zei: “Ontvang Mij
in deze kinderen en |k zal een Koning
voor je zijn en |k zal het je aan niets lat-
en ontbreken voor het welzijn van deze
kinderen.”

En waatrlijk, de Heer Jezus is sinds de
stichting van de Foyer en de Beweging
van de Dienaars der Armen van de DW
een Koning voor mij en voor de hele Be-
weging geweest.”




Door uw offers en gebeden op te dragen, verbonden aan uw trouw aan
het Evangelie en aan de Paus opdat elke Missionaris Dienaar der Armen
een levendige aanwezigheid van Jezus temidden van de armen zou zijn.

Door de echo te zijn van de kreet van de allerarmsten door dit tijdschrift
en al ons materiaal {dat u gratis kunt aanvragen) te verspreiden onder
uw vrienden en familieleden, en door het organiseren van bijeenkomsten
ter sensibilisering van de missie met deelname van onze missionarissen.

Door ons Misintenties te sturen.

Door een jaarlijks bedrag voor de maaltijden van een leerling van onze
school = 350 euro.

Door een jaarlijks bedrag voor de volledige opleiding van een kind van
onze school = 850 euro.

Door middel van een testament ten voordele van de Beweging van de
Missionarissen Dienaars der Armen. Daarvoor kuntu tot uw gewoonlijke
nota)rls wenden of ons schriiven voor inlichtingen (serviteursfr@gmail.
com).

—

Ivzw M.S.P.T.M.
Beweging Dienaars der Armen
BP 28 - Post Brugge - B - 8000 Brugge
serviteursfr@gmail.com www.msptm.com
BNP Paribas Fortis Bank (Brussel)
IBAN: BE81 2100 2469 3424 - BIC: GEBABEBB




Met jullie medewerking zal een kind
meer kunnen gevoed worden in onze
centra.




Hij heeft al mijn wensen ingewilligd en
heeft ze ingewilligd als een Koning,
want Hij is de Heer, en een grote Heer.
Ik denk dat al mijn opvolgers en al mijn
zonen in de kinderen het gelaat van Je-
zus moeten zien, moeten vertrouwen op

zijn goddelijke Voorzienigheid en nooit
verzoeken moeten indienen bij regerin-
gen of organisaties om geld te ontvan-
gen, want voor mijn opvolgers en mijn
zonen zal Hij altijd Koning en Heer zijn.

Het visioen van het Kindje Je-
zus verkleed als Koning wordt
afgebeeld in het standbeeld
dat nu in het Tehuis Heilige
Theresia van Jezus in San-
ta Maria de Larapa in Cuzco
staat.

1982

+ 2 mei 1982. Inwijding van de “Foy-
er-Nest Heilige Theresia van Jezus”
of “van de Tortels”, beter bekend als
de “Duiventil”, in Cuzco.

“Mijn leven lang heb ik op de een of an-
dere wijze met voorspellingen te maken
gehad. Bij voorbeeld, wanneer de Hog-
ar-Nido (‘haard-nest’ ) Santa Teresa de
Jesus, Calle Montero in Cuzco, op 8 mei
1982 werd ingewijd. Voor de gelegen-
heid was de Prefect van de stad samen
met andere gezagsdragers

gekomen. Hun aanwezigheid deed me
zodanig huiveren dat ik, me op een ge-
geven ogenblik verplicht voelde tot hem
te zeggen: “Heer Prefect, we openden
dit huis zonder enige toelating. Als U het
wilt, mag U het sluiten.”

Hij stond recht en sprak: “Hoe kan ik
deze Hogar-Nido gewijd aan de Heilige
Theresia van Jezus hier in Cuzco sluit-
en, een weeshuis dat ons verzekert dat
Jezus voet heeft gezet in deze arme wijk
waar zoveel ellende is? Integendeel: dit
huis zal zich vermenigvuldigen omdat

andere missionarissen zullen komen,
andere priesters, om al deze arme en ljj-
dende kinderen uit de wijk te troosten en
op te voeden.” En hij voegde eraan toe:
‘Kom morgenochtend uw vergunning
bij me halen!” en tot zijn secretaris en
lijfwacht zei hij: “Wanneer de Pater mor-
gen komt, laat hem niet wachten, ver-
leen hem voorrang.”. 's Anderendaags,
op de prefectuur, ontving ik de reeds
ondertekende vergunning persoonlijk
uit de handen van de Prefect.

De woorden van de Prefect van Cuz-
co hadden mij zeer in de war gebracht
omdat ik er tot dan toe nooit aan dacht
priesters in de Beweging te betrekken.
Ik besefte de noodzaak van de opleiding
van veel heilige priesters, maar wist niet
hoe te beginnen. Aan mijn Oversten een
plan voorleggen om andere priesters op
te leiden met een heel bijzonder charis-
ma van bijstand aan de armen? Het ant-
woord zou snel daarna komen: de Voor-
zienigheid nam de zaak in handen.” (P.
G. Salerno ‘Met God...” p. 88-89)



+ In 1982 had Pater Giovanni in Alba
de Tormes (Salamanca, Spanje) het
genoegen om de relikwie van het
hart van de Heilige Theresia van Je-
zus in zijn handen te houden.

“Dat waren momenten van grote vreu-
gde. Het hart van Theresia overspoelde
me met een onbeschrijfelijke hemelse
geur.”

+ “De volgende dag, in Fatima, had
ik de vreugde Moeder Teresa van Cal-
cutta te ontmoeten.”

“Ik vroeg haar om hulp voor het wee-
shuisje dat ik in mei had opgericht in de
Calle Tambo de Montero (Cuzco). Toen
ze naar het idee van de Beweging lu-
isterde (evangelisatie van de mensen
in de Andes, onderwijs voor wezen en
verlaten kinderen door middel van scho-
len en ateliers) en mijn verzoek om hulp

+ De dag na zijn bezoek aan Alba de
Tormes was Pater Giovanni in Coim-
bra (Portugal), waar hij het klooster
van de Ongeschoeide Karmeliet-
essen bezocht en Zuster Lucia dos
Santos ontmoette, een van de drie
herderskinderen van Fatima.

“Lang geleden stelde ik aan de Karme-
lietessen van Coimbra het project voor
om de Beweging van de Dienaars der
Armen op te richten.

Zuster Lucia dos Santos, nicht van de
heiligen Francisco en Jacinta Marto, en
net als zij een zieneres van Onze Lieve
Vrouw van Fatima, moedigde me aan
om te reizen om het charisma van deze
stichting bekend te maken en verze-
kerde me dat de Heilige Maagd me in
alles zou helpen. Ze beloofde me ook
- en ze liet haar Zusters hetzelfde belov-
en - me te helpen en me altijd spiritueel
te volgen bij de verwezenlijking van dit
project.”

aanhoorde, dacht ik dat mijn ideeén
vergelijkbaar waren met die van haar
stichting.

Maar ze vertelde me dat ze geen van
haar dochters zou sturen omdat de cha-
risma’s totaal verschillend waren. Maar
ze zei tegen me: “Doe voort en God zal
je helpen.” We hebben dan samen de
Rozenkrans gebeden in de kapel van
de verschijningen.”

God zet de eerste medewerkers
op zijn pad

1983

+ 17 april 1983. Pater Giovanni ont-
moet José Luis (Pepe Lucho) Bara-
zorda en Carola, zijn vrouw, die de
leiding nemen over het kleine wee-
shuis.



Pater Giovanni begon zo, bijna onbe-
doeld, een Kerkelijke beweging die jon-
geren van beide geslachten, echtparen,
priesters en leken uitnodigt om zich te
verenigen voor de zaak van de allerarm-
sten van de Derde Wereld.

Op deze manier bundelden vele jonger-
en en echtparen al snel hun krachten
om de armen van de Andes Cordillera
te helpen en kon Pater Giovanni Saler-
no weeshuizen en volksrefters stichten
voor wezen, verlaten en zieke kinderen.
De Heer heeft deze Beweging gezeg-
end, want onder de vrijwilligers zijn jonge
priesters en seminaristen opgestaan,
evenals vrouwen en echtparen die hun
hele leven aan God en de armen heb-
ben gewijd.

Geconfronteerd met de trieste en dram-
atische situatie van honger, ziekte en
onrecht die hij tijdens zijn missie in Apu-
rimac aantrof, liet de Heilige Geest de
stem van de laatste pausen en de stem
van het Tweede Vaticaans Oecume-
nisch Concilie in zijn priesterhart weer-
klinken, waarbij hij “de tekenen des ti-
jds” onderzocht en het schandaal van
honger, analfabetisme, nieuwe vormen
van slavernij en de diepe ideologische
en raciale verdeeldheid die de mens
vandaag de dag teisteren, aan de kaak
stelde (vgl. Pastorale Constitutie Gaudi-
um et Spes, over de Kerk in de moderne
wereld, nr. 4, 7.X11.1965 ).

In het bijzonder sluit hij aan bij de en-
cycliek “Populorum Progressio” over de
noodzaak om de ontwikkeling van volk-
eren te bevorderen (26 maart 1967),
waarin Paus Paulus VI de hele mens-
heid oproept om “een wereld op te bou-
wen waarin elke mens, ongeacht zijn
ras, religie of nationaliteit, een volledig
menselijk leven kan leiden (...). Een
wereld waar vrijheid geen leeg woord is
en waar de arme Lazarus aan dezelfde
tafel kan zitten als de rijke man” (nr. 47).

En zo, na lange jaren van wachten, rijpte
dit pleidooi van de Kerk in Pater Giovan-
ni Salerno als een goddelijke uitnodig-
ing tot een specifieke kerkelijke missie:
die van de “Dienaars der Armen van de
DW”, geroepen om de wensen van de
Heilige Vader te verwezenlijken te mid-
den van de allerarmsten door nederige
en stille evangelisatie en door te werken
opdat de armen een levenstoestand en
levenskwaliteit zouden bereiken die in
overeenstemming zijn met hun waardig-
heid als mensen en kinderen van onze
Vader die in de Hemel is. (cf. Apostolis-
che Exhortatie Christifideles laici, 1988,
nr. 5).



1984

+ Ontmoeting tussen Pater Giovan-
ni Salerno en de Aartsbisschop van
Toledo en Primaat van Spanje, Kardi-
naal Marcelo Gonzalez Martin.

Het is veelbetekenend en belangrijk dat
een persoon als de Kardinaal Aarts-
bisschop van Toledo, met een enorme
kerkelijke en pastorale ervaring, eerst
als bisschop en later als aartsbisschop
in verschillende eersteklas Spaanse
bisdommen, snel het charisma van de
ontluikende Beweging die door Pater
Giovanni Salerno was gestart, raadde
en waardeerde en deze effectief onder-
steunde.

“Don Marcelo Gonzalez opende onmid-
dellijk zijn hart en de deuren van het
seminarie in zijn bisdom voor mij en
adviseerde me om onze seminaristen
in te schrijven zodat ze daar hun studie
konden voortzetten.

In de jaren eind 1989 en begin 1990,
stelde een familie uit Ajofrin ons een
huis ter beschikking zonder verwarming
en comfort, zo konden de seminaris-
ten in Ajofrin wonen, waar ook iemand
een stuk grond van 14 hectare had ge-
schonken om het huis van de Beweg-
ing te bouwen. Dus ik was gelukkig en
terwijl onze seminaristen studeerden
was het charisma van onze Beweging
bekend in Madrid en werd het in alle op-
Zichten gesteund.

Ik had geen priesters voor de vorming

van onze seminaristen in Ajofrin. Ik
sprak met de Kardinaal en vertelde hem
dat ik er alleen voor stond. Hij belde de
hulpbisschop van Toledo, Don Rafael
Palmero, en vroeg hem de leiding over
onze seminaristen op zich te nemen.
Mgr. Palmero sprak één keer per week
met onze seminaristen.”

1986

+ 5 november 1986 - Pater Giovanni
wordt in privé-audiéntie ontvangen
door Paus de Heilige Johannes Pau-
lus Il.

“Ik zal nooit 4 november 1986 vergeten,
de dag dat ik in het Vaticaan werd ont-
vangen door Paus Johannes Paulus II.
De dag ervoor had Pater Stanislaus, de
Secretaris van de Paus, me gebeld om
te zeggen dat hij me om 6.30 uur ‘s och-
tends zou opwachten aan de Bronzen
Poort. Hij was daar stipt op tijd en er
waren ook andere mensen bij hem.

Een half uur voor de H. Mis mocht ik

als eerste in de private kapel van Zijn
Heiligheid, en verbleef ik er aldus een
lange tijd alleen met hem. Hoe mooi was
het om naast hem, zij aan zij, te mogen
bidden! Wanneer hij vernam dat ik mis-
sionaris was liet hij mij het Evangelie
voorlezen, zelfs al waren er Bisschop-
pen en andere belangrijke geestelijken
aanwezig.



Na de Heilige Mis verleende hij me een
private audiéntie. Het verheugde me
te horen dat hij al iets over de Bewe-
ging wist; en nog meer: dat hij er alles
over wist: want hij sprak er onmiddellijk
over: de Beweging van de Missionaris-
sen Dienaars der Armen van de Derde
Wereld. Vol lof, zei hij: “Het is werkelijk
een ‘Opus Christi Salvatoris Mundi’!”.

Vanaf die dag ben ik gestart om onze
Beweging van de Missionarissen Dien-
aars der Armen van de Derde Wereld de
naam ‘Opus Christi Salvatoris Mundi’
te geven. En het zal de officiéle naam
van de Beweging worden: “Werk van
Christus Redder van de Wereld”, Red-
der van alle mensen, van alle personen.
Een naam, die blijvend zal zijn, want
gekomen uit de mond van de Heilige
Vader.” (P. G. Salerno ‘Met God...” p.
99-100)

1987

+ 20 maart 1987 — De toestemming die Pater Giovanni van zijn confraters in
Apurimac kreeg om de Beweging op te richten, werd op 20 maart 1987 in Paler-
mo-Rocca bekrachtigd door de Provinciale Overste, Pater Giuseppe Turco,

OSA.

1989

+ 3 december 1989. Eerste steenlegging voor het toekomstige Vormingshuis
voor Priesters van de Beweging in Ajofrin (Toledo).



De eerste steenlegging van ons Semi-
narie dateert van 3 december 1989. Het
gebouw werd opgetrokken op een leeg
terrein buiten de gemeente Ajofrin nabij
Toledo.

Buiten de grond hadden we niets. En
toch had Kardinaal Marcelo Gonzales,
toen Aartsbisschop van Toledo me klaar
en duidelijk te kennen gegeven: “Bouw
te Ajofrin het Seminarie van de Bewe-
ging en terzelfdertijd ook een grote en
mooie kerk, want eens zullen uw sem-
inaristen catechese moeten geven aan
de toelopende kinderen uit de buurt van
het Seminarie!” Profetische woorden die
bewaarheid werden!

Een man uit Ajofrin had ons voor de
bouw 14 hectare grond geschonken.
Als ik hem uit de grond van mijn hart be-
dankte voor zijn zeer genereus gebaar,
zei hij tegen me: “Het is het beste wat ik
ooit in mijn hele leven heb gedaan! Je
zou me niet moeten bedanken!”.

De eerste steen werd dus gelegd op 3
december 1989, maar op dat moment
hadden we niets, noch voor de Kapel,
noch voor het Seminarie. En toen ik
Mgr. Rafael Palmero, hulpbisschop van
Toledo, vergezelde naar de plaats waar
de eerste steen werd gelegd, voelde
ik een koude rilling bij de gedachte dat
onze kas leeg was. Maar gelukkig ont-
brak het ons niet aan vertrouwen in de
Goddelijke Voorzienigheid.

‘k Herinner me dat het er zeer waaide
en erg koud was. Me daar zo te midden
van dat leegstaand terrein te zien, vroeg
ik me af: “Wil de Heer nu echt dit Sem-
inarie? Maar vermits Hij ons het terrein
gaf, zal Hij ook wel voor de rest zorgen.”
Een paar maanden later kregen we
vanuit ons Babylon-centrum in de Ve-
renigde Staten te horen dat Chinese
weldoeners in Macau een cheque van
250 dollars hadden gestuurd (zo werd
ons in eerste instantie verteld) als eerste
aanbod van meerdere die zouden vol-
gen. Maar tijdens een tweede tele-
foongesprek kregen we te horen dat de
cheque niet slechts 250, maar 250.000
dollars bedroeg.

Ze was bestemd voor de Beweging, in
de hoop dat onze missionarissen op
een dag naar China zouden gaan om
dat immens grote land te evangeliser-
en. Deze som liet ons toe de helft van
het Seminarie en haar Kapel te betalen.

De andere helft werd ons geschonken
door een echtpaar dat ons vanaf het be-
gin van onze Beweging stil en liefdevol
heeft gevolgd, waardoor we de huizen
in Rome, in Sordio (bij Milaan), in Polen
en in Peru konden kopen.” (P. G. Saler-
no ‘Met God...’ p.83-84)




1995

+ April 1995 — Begin van Contemplat-
ief Broederschap van de Beweging in
Urubamba (Cuzco).

“Sinds april, samenvallend met de vier-
ing van Pasen, is het project van het
Contemplatief Broederschap, waarover
ik jullie vaak gesproken heb, altijd met de
hoop het te kunnen verwezenlijken, wer-
kelijkheid geworden. In de stad Urubam-

ba (2700 meter boven Zzeeniveau),
60 kilometer van de stad Cuzco, in de
Heilige Vallei van de Inca’s, begon na
de voltooiing van de werkzaamheden
aan het kleine gebouw, een ervaring
van contemplatief leven.” Zoals Pater
Glovann/ blj verschillende gelegenhe-
: den heeft gezegd: “dit zijn
jonge mensen die hun lev-
en in stilte willen geven,
als brandende wierook,
zichzelf aanbiedend aan
God voor het welzijn van
de armen.” Ze leven een
sober regime van totaal
contemplatief leven. Ze
bewerken het land en bid-
den voor alle noden van
de Kerk en de Beweging.

1997

+ 17 maart 1997 - Begin van het
schooljaar in de kosteloze nieuwe
school “Francisco en Jacinta Marto”.

“Dankzij jullie stille offers, vrucht van het
geloof, het vertrouwen en de christel-
ijke liefde waarmee jullie het werk van
de Beweging volgen, konden we op 17
maart het schooljaar beginnen op onze

school voor arme kinderen, die de naam
“Francisco en Jacinta Marto” draagt, ter
ere van de zieners van Fatima.” (Brief
aan een bevriend Zwitsers echtpaar, 19
maart 1997)




1997 + - De President van Peru, Alber-
to Fujimori, ontmoet Pater Giovanni
tijdens een bezoek aan het weeshuis
van de Beweging in de stad Cuzco,
samen met de plaatselijke Aartsbiss-
chop.

“Op een dag, als ik het mij goed herin-
ner in1997, terwijl ik in ons huis aan de
Avenida Grau een maaltijd nam, werd
ik verwittigd dat de President van de
Republiek Alberto Fujimori, voor een
officieel bezoek in de stad, ons tehuis
Heilige Theresia van Jezus in de Aveni-
da Grau een bezoek wilde brengen. Een
ogenblik dacht ik dat het om een grap
ging... Maar kort daarop echter klopte hij
aan. Aartsbisschop Mgr Mendoza-Cas-
tro en verschillende burgerlijke en mili-
taire gezagsdragers vergezelden hem.

Tijdens het onderhoud werd ik door de
President met lof overladen, hij was be-
reid een auto of wasmachine of iets an-
ders dat het weeshuis nodig kon hebben
te geven... Wetende dat hij, sinds hij
President van Peru was geworden, wet-
ten had uitgevaardigd voor de adoptie
van kinderen waarbij adopties werden
toegestaan aan koppels van hetzelfde
geslacht, voelde ik het als mijn plicht
om tegen hem te zeggen, in het bijzi-
jn van de gezagsdragers: “Hoe kan ik
geschenken aannemen van u die, sinds
u President van de Repub-
liek bent geworden, immo-
rele adoptiewetten heeft
aangenomen? Het beste
geschenk dat u onze kin-
deren kunt geven is het
maken van morele wetten
die hen beschermen voor
een betere toekomst.” (P.
G. Salerno, ‘Met God...’
p.136-137)

2000

+ Cuzco: in december 2000 keurde de toenmalige Aartsbisschop van Cuzco,
Mgr. Alcides Mendoza Castro, de statuten goed van de ontluikende Openbare
Vereniging van Gelovigen, Opus Christi Salvatoris Mundi, de Missionarissen Di-
enaars der Armen van de DW.




+ 9 maart 2003. In Cuzco, inwijding
van de nieuwe Foyer (Haard-Nest)
Heilige Theresia van Jezus.

+ Op 22 mei 2003. De President van
de Italiaanse Republiek verleend aan
Pater Giovanni Salerno de ondersc-
heiding van “Cavaliere del Lavoro”
(Ereteken van de Arbeid), voor zijn
verdienstelijk werk tijdens zijn lange
jaren als missionaris.

De Italiaanse Ambassadeur had hem uit-
genodigd naar Lima te komen om hem
deze onderscheiding op een officiéle en
plechtige manier te overhandigen, maar
Pater Giovanni gaf er de voorkeur aan
deze op het hoofdkwartier van de Be-
weging in Cuzco in ontvangst te nemen,
gezien het werk dat daar gedaan wordt,

namens iedereen en als teken van dank-
baarheid aan alle Missionarissen Dien-
aars der Armen van de DW die in Peru
en in de landen van Oost-Europa, met
name Hongarije, werken.

Tijdens een speciale plechtigheid ont-
vangt Pater Giovanni uit handen van Dr.
Rubatto, Italiaans Consul in Cuzco, het
ereteken van de “Cavaliere del Lavoro”
(Ridder van de Arbeid) toegekend door
de President van de Italiaanse Repub-
liek, Dr. Carlos Azeglio Ciampi.

2005

+ 14 september 2005. Pater Giovanni
zegent de sluier van de Missiezusters
Dienaressen der Armen.

“Op 14 september 2005 zegende ik de
donkere sluiers voor de geprofesten en
de witte sluiers voor de novicen en gaf
ze aan hen om te dragen. De hele dag
bleef de gemeenschap in Aanbidding in
de kapel en dankte Jezus in de Eucha-
ristie.”




2007

+ 22 Augustus 2007, eerste steenlegging voor het nieuwe gebouw van de Con-
templatieve Tak van de Missionarissen Dienaars der Armen, in Querowasi (An-
dahuaylillas, Cuzco).

+ 22 Augustus 2007, eerste steenlegging voor de bouw van Villa Nazareth voor
de Familie Missionarissen Dienaars der Armen in Andahuaylillas (Cuzco).




+ 25 augustus 2007 - Offici€le opening van de Cité van de Kinderen in Andahuay-
lillas (Cuzco).

2011

+ 23 december 2011 - Pater Gio-
vanni, die de 50e verjaardag van
zijn priesterwijding viert, wordt in
audiéntie ontvangen door Paus
Benedictus XVI.

De audiéntie bij deze belangrijke gele-
genheid vond plaats na de Algemene
Audiéntie van de woensdag. Pater
Giovanni werd vergezeld door Pater
Alvaro Goémez, msp, die net zijn thesis
in Canoniek Recht had afgerond.




2012

+ 1 oktober 2012 - Bezoek van de Bis-
schop van Cienfuegos (Cuba) aan de
Overste van het Vormingshuis van de
Beweging in Ajofrin (Toledo).

“Het verhaal van de stichting van onze
missie in Cuba begon op 1 oktober
2012, feest van de Heilige Theresia van
het Kind Jezus, toen Bisschop Domingo
Oropesa van Cienfuegos, die in Spanje
was, de Overste van ons Vormingshuis
in Ajofrin bezocht en hem om een sticht-
ing vroeg voor zijn bisdom in Cuba,
dat 400.000 inwoners telt met slechts
6 priesters, waarvan de meesten oud-

er zijn dan 70 jaar. Eerder hadden alle
leden van de Beweging gebeden opdat
de Heer ons het licht zou geven om een
stichting in noodlijdende gebieden op te
richten.”

2013

+ In januari 2013 reisde Pater Gio-
vanni naar Cuba met Pater Alvaro
Gomez, Algemeen Vicaris, om de mo-
gelijkheid van een stichting voor de
Beweging in het bisdom Cienfuegos
te overwegen.

“Bisschop Oropesallietons eengrootdeel
van het bisdom bezoeken en vertelde
ons dat hij erover dacht om onze eerste
missionarissen naar het stadje Pepito
Tey te sturen: een stadje omringd door
andere grotere steden, met 10.000 en
zelfs 20.000 inwoners, allemaal verlaten
steden  vanuit
religieus 00g-
punt, zonder
priesters of
zusters.”

“Toen we die
trieste  realite-
it zagen - triest
in elk opzicht -
twijffelden we er
niet aan dat de
stichting  daar
moest komen.”

+ December 2013 - Vertrek naar Cuba
van de eerste Paters Missionarissen
Dienaars der Armen.

In december 2013 vertrokken onze
eerste missionarissen naar Cuba: Pater
Urs Zanoni (Zwitser) en Pater José Sz-
abd (Hongaar). De zendingsceremonie
vanuit Cuzco, met de plechtige overhan-
diging van het Kruisbeeld, was een bron
van grote emotie voor ons allemaal.




“Mgr Domingo Oropesa had een klein
huis voor onze Priesters klaargemaakt
waar ze konden verblijven, maar na een
paar dagen kregen ze te horen dat ze
er niet langer konden blijven. Dan zijn

ze gaan wonen en slapen in de kleine
kerk van Pepito Tey, waar ze minstens
anderhalve maand gebleven zijn, met
alleen een klein toilet en geen ander
comfort.”

2015

+ 2 april 2015 (Witte Donderdag). Pater Giovanni Salerno besluit om af te treden
als Algemeen Overste van de Missionarissen Dienaars der Armen.

+ 25 juni 2015 - Pater Giovanni biedt
zich vrijwillig aan om naar Cuba te
gaan.

“Ik voelde me vol energie; door de week
droeg ik twee Missen per dag op en drie
op zondag in drie verschillende dorpen,
30 of 40 en tot 60 km uit elkaar. Door-
deweeks droeg ik om 20.00 uur de Mis

op in het dorp Comunayagua. De twee
jonge seminaristen hielpen me met de
catechese, terwijl ik in alle kerken waar
ik kwam de biecht afnam. Rond 22.00
uur keerden we terug naar Pepito Tey.”




2017

+ 24 mei 2017. Pater Giovanni verlaat
Cuba en keert terug naar Lima.

“Ik moest Cuba snel verlaten omdat ik de
fysieke kracht niet meer had en vooral
omdat mijn gezichtsvermogen erg ach-
teruit was gegaan. Nu kan ik heel weinig
zien (alleen grote voorwerpen van dicht-
bij) en breng ik de dag door in ons huis
in Lima, zittend in een leunstoel, waar
mijn enige taak is om de hele dag te bid-

den. Op deze manier bid ik nu nog meer
voor de hele wereld, vooral voor meer
missionaire en contemplatieve roepin-
gen. God zij dank kan ik elke dag met
de hulp van een Broeder de Heilige Mis
opdragen met de votief formule die ik uit
mijn hoofd ken. Dit is een grote genade
voor mij.”
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Op de eerste zaterdag van de maand
ging om 10u57 uur deze voormiddag
de wens van Pater Giovanni Salerno
in vervulling dat Heilige Maria Moeder

] |

De laatste dagen is de algemene Klinis-
che toestand van Pater Giovanni, die al
delicaat was door zijn leeftijd en de ver-
schillende pathologieén die hem al een
tijd vergezelden, nog gecompliceerder
geworden door een infectie die zijn vi-
tale organen vanaf het been aantastte.
In de namiddag van vrijdag 3 februari
raakte hij in coma; en in de ochtend van
zaterdag 4 (de eerste zaterdag van de
maand) wachtte hij sereen op de komst
van de Missiezusters Dienaressen der
Armen om zijn geest te geven.

der Armen, hem zou komen halen om
hem voor te stellen aan de Barmhartige
Vader.

De volgende dag, 5 februari, werd hij
naar Cuzco overgebracht voor de wake
en halverwege de week werd de Uit-
vaartmis opgedragen.

Mogen de vele armen en kinderen die
hij naar de Hemel heeft geleid hem nu
ontvangen in de eeuwige verblijven en
voorbede doen voor zijn ziel. Uit onze
harten vol menselijk verdriet komt een
enkele kreun: God zij dank voor het
geschenk van het leven en het mission-
aire priesterschap van Pater Giovanni,
een geschenk voor de allerarmsten.




Wanneer een missionaire vlam in je brandt: doof hem niet,

je bent geroepen om hem aan te wakkeren.

Onze missionaire gemeenschappen van priesters en broeders,
van (voltijdse) contemplatieven, van jonge leken, van zusters,
van echtparen, zijn bereid je te helpen.

« Ben je, als jongere (V/M), innerlijk op zoek, en bereid om voor een periode van minstens een jaar (te
wonen in de missielanden, deelnemend aan het leven van onze gemeenschappen van broeders en zusters,
Missionarissen Dienaars der Armen) de zending te onderscheiden waartoe God je in de Kerk roept...

... weet dat de armen op je wachten.

. Als je je geroepen voelt om een weg van toewijding te gaan, waarbij je je hele leven in dienst stelt van de
allerarmsten als missionaire broeder of zuster...
...weet dat de armen op je wachten.

. * Bent u een echtpaar dat, samen met uw kinderen, besloten zijt om uw gezin open te stellen voor de
allerarmsten, als een kleine missionaire “Huiskerk” ...
...weet dat de armen op jullie wachten.

« * Als u een leek of een religieu(ze)s bent die een verbintenis wil aangaan van persoonlijke bekering, gebed
en hulp bij de bekendmaking van het MSP Instituut, met een officiéle toewijding als Oblaat(-ate)...
... aarzel niet om contact met ons op te nemen.

« * Als u vanuit uw diocees wil meewerken, hetzij alleen, hetzij door een “Steungroep” van de MSP te
vormen, met als doel ons charisma te verdiepen en te verspreiden, door een geest van ingekeerdheid,
bekering, innerlijke bevrijding onder mekaar te bevorderen, om zo met enthousiasme, edelmoedigheid en
vervuld van Gods liefde, naar anderen te kunnen toegaan, ...

... aarzel niet om contact met ons op te nemen.

« * Als u uw gebed en uw lijden voor de MSP wilt aanbieden, zonder een bindende verbintenis met het MSP
Instituut aan te gaan...

... aarzel niet om contact met ons op te nemen.
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Salvatoris Mundi

MISSIONARISSEN DIENAARS DER ARMEN

Verschillende missionaire realiteiten (priesters en toegewijde broeders,
religieuzen, missionaire families, priesters en broeders gewijd aan een leven van
gebed en contemplatie, medewerkers, oblaten en steungroepen) die eenzelfde
charisma delen en in hun oorsprong dezelfde stichter hebben.

LEKEN MEDEWERKERS

De twee hoofdtakken (mannelijke en vrouwelijke) van Opus Christi Salvatoris
Mundi hebben een bijzondere relatie met de Fraterniteit van de Missionaire
Families Dienaars der Armen. Deze Fraterniteit bestaat uit gehuwde paren die er
zich toe verbinden het charisma en het apostolaat te beleven en te ondersteunen
van de Missionarissen Dienaars der Armen door hun levensomstandigheden te
respecteren.

STEUNGROEPEN VAN HET INSTITUUT
Hun doel is het delen en uitdragen van het charisma van de Missionarissen
Dienaars der Armen. Ze komen regelmatig samen om aan hun eigen bekering te
werken en nodigen anderen uit om zich bij hen aan te sluiten.

OBLATEN
Leken of religieuzen die zich door een rituele opdracht verbinden tot het bidden
en uitdragen van het charisma van het Instituut van de Missionarissen Dienaars
der Armen.

OFFERAARS
Teder die door middel van zijn gebed en opgedragen lijden, meewerkt met
het Instituut van Missionarissen Dienaars der Armen, maar zonder formele
verbintenis.

www.msptm.com

Dit tijdschrift en andere publicaties zijn volledig gratis en altijd beschikbaar voor iedereen, dankzij de vrijgevigheid van een weldoener die ons charisma ter harte
neemt en op deze manier bijdraagt tot de verspreiding van het Rijk Gods. Vraag er gerust naar teneinde het charisma aan anderen bekend te maken.



