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TERUG NAAR DE STILTE VAN KERSTMIS
DE STILTE 1S DE TOEGANGSDEUR TOT GOD

Kerstmis is in veel van onze landen een verheerlijking van
luidruchtigheid geworden. Kerstmis staat synoniem voor feesten,
familiebijeenkomsten, winkelen, cadeautjes, ontmoetingen, enz.
Dit is geen slechte zaak als het op de juiste manier wordt beleefd.
Kerstmis is een tijd van vreugde, want "een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven" (vgl. Jes. 9,6). Maar Kerstmis is ook een
tijd van aanbidding, van op weg gaan zoals de Wijzen om de Heer
te aanbidden (vgl. Mt 2,2). De Wijzen hielden nooit op naar de ster
te kijken, deze te aanschouwen en ze in stilte te observeren. Het
woord Kerstmis komt van het Latijnse "nativitas", wat geboorte
betekent, dus Kerstmis is het feest van de geboorte van Jezus, een
geboorte om over na te denken, te mediteren en te aanbidden. De
Heilige Maagd Maria zelf "bewaarde al deze woorden in haar hart
en overwoog ze bij zichzelf. " (vgl. Lc. 2, 19). Maria leert ons dat
stilte de deur naar God is: "De sleutel tot het hart van Christus".

Stilte wordt vaak verward met onver-schilligheid tegenover onze
broeders en zusters die lijden en die niet alleen een woord van
troost nodig hebben, maar ook een totale toewijding. Het is echter
ver-keerd om te denken dat leven in stilte ons verwijdert van onze
broeders en zusters, want alleen als we uitgaan van de ont-
moeting met de Oneindige Stilte die God is, zullen we kunnen
luisteren naar Zijn liefde-volle hartslag voor de armen, en hen
kunnen dienen, niet alleen vanuit onze ideeén, projecten en
vaardigheden, maar ook vanuit het voortdurend liefdevol klop-
pend hart van Christus.

Pater Giovanni schreef in een oud
document over "Eenzaamheid en
Stilte": "Stilte is goud omdat we in
stilte met de Heer het verlangen
voorbereiden om de armen te
dienen". Ware stilte is niet alleen
de afwezigheid van woorden; ware
stilte komt voort uit de
voortdurende




communicatie met het Oneindige
Woord dat Christus is.

De wereld, die verzadigd is van
lawaai, informatie, beelden en
berichten, heeft het nodig om stilte
te ervaren, een diepe stilte vol van
Gods liefde.

Het gaat er niet om onszelf leeg te
maken om het niets te bereiken
(boeddhisme), maar om onszelf van
alles leeg te maken om ons met
God te laten vullen, alles doorheen
de stilte. Laten we o0k niet
vergeten dat ware stilte een GAVE
is waarvoor we de Heilige Geest
voortdurend moeten om vragen.
Het is een geschenk dat absoluut
noodzakelijk is, want als we niet
vervuld zijn met de stilte van God
zullen we Hem nooit kunnen
kennen en zal alles aan de
buitenkant blijven.

Denken we aan de verhelderende
woorden van Benedictus XVI in zijn
Encycliek Deus Caritas Est nr. 1
waarin hij ons herinnert “dat men
geen christen wordt door een
ethische beslissing of een grote
gedachte, maar door een
ontmoeting met een Persoon, die
een nieuwe horizon aan het leven
geeft en daarmee een beslissende
oriéntatie". Het christendom s
geen abstract idee maar een
Persoon: CHRISTUS. Hij is de
essentie van het christendom.




En het is die levende en verrezen Christus die we moeten aanbidden.

Sommigen van jullie vragen zich misschien af hoe we Hem kunnen
aanbidden te midden van onze bezigheden en taken. Een groot
geestelijk leidsman die de Missionarissen Dienaars der Armen jarenlang
heeft begeleid, Don Felipe Gonzalez, stelde daarom een manier voor om
aanbidding te doen, namelijk door geen 15 minuten te laten voorbijgaan
zonder een blik, een zucht, een klein gebed naar omhoog te heffen naar
God onze Vader. Hij ging zelfs zover door te zeggen: "Hoe gaat het met
jullie nekpijn?” En aan zijn verbaasde toehoorders legde hij uit waarom
hij dit vroeg, omdat die nek wel moest pijn doen van zo dikwijls naar de
hemel te kijken.

Ten slotte is het beste geschenk dat we met Kerstmis aan onze kinderen,
onze familieleden en onze broeders in de gemeenschap kunnen geven,
het voorbeeld te zijn van mensen die van de stilte houden, mensen die
van de ontmoeting houden met de levende en verrezen Christus. Die
zich verheugen in de aanwezigheid van de Heer.

Maar we moeten niet alleen nadenken over wat we deze Kerst aan onze
dierbaren of mensen om ons heen zullen geven, we moeten ook
nadenken, en dat zou het eerste moeten zijn, over wat we aan God
zullen geven. De zorg van de Wijzen uit het Oosten was om die
ontmoeting met de levende Christus te zoeken en Hem geschenken aan
te bieden: goud, wierook en mirre. Welk geschenk zullen wij het Kind
Jezus brengen: onze haat, onze afgunst, onze ruzies? Of liever ons
verlangen naar aanbidding, naar liefde, naar dienstbaarheid? Bieden we
Hem elke dag het goud van onze naastenliefde, de wierook van ons
gebed en de mirre van onze edelmoedige toewijding ten gunste van
onze broeders.



P. GIOVANNI SALERNO



HET CHARISMA
VAN DE MSP

De twee grote verbintenissen van de
MSP: voortdurende bekering en
beschouwing.Vervolg...

We gaan verder met het thema van de
voortdurende bekering.

Als er geen echte bekering is, dienen we
God niet, dienen we de armen niet, maar
dienen we alleen onszelf en brengen we de
armen grote schade toe.

"Mijn zoon, gij moet alles voor het AL ge-
ven, en in niets uzelf toebehoren.”
(Navolging van Christus, B III, Hfs 27).
Herkennen we onze nietigheid, onze leegte,
en leggen we in Gods handen hetgeen we
zijn en Hij zal weten wat ermee gedaan,
zoals Christus ons leert wanneer Hij wil dat
een jongen Hem vijf gerste-broden en twee
vissen geeft, om het wonder van de
vermenigvuldiging van de broden te
volbrengen en zo meer dan vijf-duizend
mensen tevreden te stellen (Joh 6, 5-14).

We maken ons geen zorgen over wat ons te
doen staat, omdat ons vertrouwen in de
Heer is. Hij is onze eeuwige Rots.

We kunnen werkelijk geen goede Dienaars
der Armen worden als we God niet zoeken
door middel van een volledige en voort-
durende bekering van ons hart.



Alleen op deze manier zullen we blijvende
vreugde vinden, dat het onmiskenbaar
kenmerk is van de Dienaar van God.

De MSP verbinden aan hun drie geloften van
armoede, kuisheid en gehoorzaam-heid ook
de gelofte van voortdurende bekering
door heel hun energie en hun bestaan in
dienst te stellen van de armen.

De beschouwing

Voortdurende bekering is de koninklijke weg
die naar de beschouwing leidt. Op haar
beurt, en  terzelfdertijd, drijft de
beschouwing ons onvermijdelijk naar een
voortdurende en diepgaande bekering.

Luisteren naar de stem van de Heer en in
stilte zijn gelaat aanschouwen zijn onze
voornaamste bezigheden. Onze roeping tot
de hoogste heiligheid wordt gerealiseerd
door een voortdurende bekering in onze
manier van denken en programmeren van
ons leven, waarbij we afstand nemen van
alle menselijke zekerheid, vertrouwend op
God, geleid door het geloof, open voor zijn
genade, zoals Jezus: "Hij die bestond in
goddelijke majesteit heeft zich niet willen
vastklampen aan de gelijkheid met God: Hij
heeft zich van zichzelf ontdaan en het
bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is
aan de mensen gelijk geworden. En als mens
verschenen heeft Hij zich vernederd, Hij
werd gehoorzaam tot de dood, tot de dood
aan een kruis.” (Fil 2:6- 8)

wordt vervolgd (...)

P. Giovanni Salerno

"Luisteren naar de
stem van de Heer en
in stilte zijn gelaat
aanschouwen zijn
onze belangrijkste
bezigheden”.



NIEUWS VANUIT ONZE HUIZEN

De buitengewone missies

Het hele jaar door hebben de Missiezusters
Dienaressen der Armen niet alleen in de
verschillende missies geholpen waar ze gevestigd zijn,
maar ze hebben ook elke maand verschillende
buitengewone missies uitgevoerd in verschillende
dorpen van het Andesgebergte.

Ze lieten ons weten dat de mensen zeer ontvankelijk
waren. Velen kregen catechese onderricht, anderen
werden voorbereid op de sacramenten; ze gingen van
huis tot huis om de mensen te bezoeken en zieken bij
hen thuis te verzorgen. Ze hebben ook met de lokale
kinderen gespeeld en gedeeld. Moge God dit werk
zegenen!

Kerstmis in de Cordillera

De mannelijke tak van de Missionarissen Dienaars der
Armen voerde verschillende missies uit in
verschillende dorpen van de Cordillera. En tijdens de
kerstperiode von-den er extra missies plaats. Eerst
brengen de missionarissen de 24e en 25e door in de
gemeenschap, en vanaf de 26e vertrekken ze naar de
missies om een beetje vreugde te brengen aan zoveel
kinderen die uit-kijken naar deze tijd van het jaar.

Er zijn edelmoedige mensen die met ons hebben
samengewerkt om aan ieder kind in het

Hooggebergte een geschenk te kunnen geven.
Daarom zijn we dankbaar voor de vrijgevigheid van
zoveel mensen die ons met zoveel opoffering hebben
proberen te helpen.




TOT DE JONGEREN

Ben je een jongen of een meisje, of zijn jullie een echtpaar, of
wenst v in eigen [and een steungroep te vormen, of een
Oblaat(-te) zijn. God roept je, doof de vlam niet en zeg ja
tegen Christus!
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