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Het idee om dit korte artikel te schrijven kwam voort uit een toespraak
gegeven door P. Giovanni Salerno in ons Vormingshuis “Santa María
Madre de los Pauvres” in Ajofrín, Toledo-Spanje.

In deze toespraak herinnerde Pater Salerno ons aan het volgende:

"We kunnen geen heiligen zijn als we het lijden van Christus niet
begrijpen; we kunnen zelfs de gehoorzaamheid niet begrijpen en
aanvaarden als we het lijden van Christus niet begrijpen.

De Heilige Schrift herinnert ons eraan dat “hoewel Hij Gods Zoon was,
heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd; en toen
Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen
oorzaak geworden van eeuwig heil" (Heb 5,8-9).

De Brief aan de Hebreeën legt een duidelijk verband tussen lijden en
gehoorzaamheid. Gehoorzamen komt van het Latijnse ob-audire, wat in
de volksmond "weten hoe te luisteren" betekent, een etymologie die
wordt weerspiegeld in de definitie van gehoorzaamheid in de
Catechismus van de Katholieke Kerk: "Gehoorzamen in geloof is zich
vrijelijk onderwerpen aan het gehoorde woord, omdat de waarheid
ervan door God
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wordt gegarandeerd" (vgl. CKK
144). Uit deze definitie kunnen
we afleiden dat de mens zich
vrijwillig onderwerpt
(gehoorzaamt) aan Gods wil
omdat hij luistert naar Zijn
woord; maar deze
onderwerping houdt een
sterven van onszelf in, een
sterven in tegenstelling aan
wat de wereld ons biedt.



In dit sterven weerklinken de
woorden van Christus: "Wie mijn
volgeling wil zijn, moet Mij volgen
door zichzelf te verloochenen en
zijn kruis op te nemen." (Mt 16,24).
Deze verloochening van onszelf is
niets anders dan de verwerping van
alles wat in strijd is met Gods wil;
maar omdat de zonde diep in ons
wezen geworteld is, is zo'n
verloochening niet zonder pijn, ook
al is ze vruchtbaar. 

Gehoorzaamheid aan de wil van
God uit zich meestal in ons te
onderwerpen aan onze overste  of
aan het aangesteld gezag, omdat:
"Ieder mens moet zich
onderwerpen aan de gezagdragers
die boven hem staan. Want er is
geen gezag dan dat van God. Ook
het bestaande gezag is door God
ingesteld." (vgl. Rom. 13, 1). 
En dat is moeilijk voor ons! Echt
moeilijk! We zouden duizend keer
liever God rechtstreeks
gehoorzamen dan degenen die Hij
op onze weg van heiliging zet.

Misschien vergeten we de passage
in de Schrift die ons, sprekend over
Christus, eraan herinnert dat "De
Mensenzoon wordt overgeleverd in
de handen der mensen" (Mc 9,31).
Waarom is deze passage belangrijk?
Omdat we ons aak verschuilen
achter het idee dat we alles kunnen
verdragen wat rechtstreeks uit de
hand van de Heer komt, maar niet
uit de hand van mensen.



Pater Giovanni herinnert ons eraan dat "als we echt op de weg zijn van
ware bekering, we gehoorzaamheid moeten liefhebben. Bekeerd zijn
betekent God en zijn meerderen gehoorzamen, want wie zich openbaart,
imiteert Satan, zelfs als hij een priester is of iemand die lange tijd
onderricht is geweest in het geestelijk leven" (Toespraak tot jongeren in
vorming, 2016)
Als een overste ons bv. iets vraagt, beginnen we te kijken naar zijn fouten,
te zoeken naar zijn gebreken, en naar wat niet past bij onze manier van
denken, alles wordt een excuus om niet van harte te moeten
gehoorzamen, en dat is het grote obstakel voor onze groei in God.

Als we maar naar de Gekruisigde zouden kijken, Zijn lijden zouden
aanschouwen en onze toevlucht zouden nemen tot Zijn wonden, dan zou
geen enkele gehoorzaamheid ons moeilijk vallen. Het beschouwen van de
Gekruisigde en het luisteren naar Zijn gewond kloppend Hart zou elke
gehoorzaamheid niet alleen draaglijk, maar ook mooi en aangenaam
maken.

Moge het prachtig boek van de "Navolging van Christus" ons helpen om
alles wat we hebben proberen uit te drukken nu te besluiten: "Wees
indachtig welke levenstaak gij aanvaard hebt en stel u het beeld van de
Gekruisigde voor. Met reden moogt gij u schamen bij de aanblik van Jezus
Christus’ leven, dat gij nog zo weinig gedaan hebt om aan Hem
gelijkvormig te worden, hoewel gij reeds lang de weg van God zijt
opgegaan. Een kloosterling die zich ernstig en godvruchtig toelegt op het
allerheiligste leven en Lijden van de Heer, zal daarin overvloedig al het
hem nuttige en nodige vinden, en het niet nodig hebben iets beters buiten
Jezus te zoeken. O, indien de Gekruisigde Jezus in ons hart kwam, hoe snel
en volledig zouden wij onderwezen zijn!  JC I, hfs 25, 6.



De armen hebben niet alleen brood
nodig: ze hebben vooral liefde nodig; ze
hebben vooral Jezus nodig. Daarom
vragen de Indianen van de Cordillera,
wanneer we hen in hun afgelegen
dorpen of gehuchten bezoeken, ons
altijd: "Wanneer komt de priester ons
de Eucharistie brengen? "
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Elke beweging die in de Kerk ontstaat,
wordt geboren met haar eigen charisma,
dat haar wortels en haar karakteristiek doel
bepaald. Het donum Dei, dat het charisma
vormt van de Beweging "Opus Christi
Salvatoris Mundi", heeft als enige wortel en
doel Jezus, Dienaar van God en Dienaar der
armen, Wiens leven we willen aannemen en
eigen maken: dat van Jezus de Messias
Redder, Dienaar van Jahweh, Man van
Smarten waaruit zijn nederige, arme en
stille spiritualiteit moet voortkomen,
verankerd in zachtmoedigheid en
gehoorzaamheid; die van Jezus, van Wie de
Vader zegt:

"Zie hier mijn dienstknecht, die Ik
ondersteun; mijn uitverkorene, in wie mijn
ziel zich verheugt" (Js 42,1).
"Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene, luistert
naar Hem!" (Lc 9,35).

Ons levensprogramma is geschetst door de
profeet Jesaja in de vier hymnen van de
Dienaar van Jahweh (Js 42,1-4; 49,1-6; 50,4-
9; 52,13-53): Dienaars zijn zoals de Messias
Christus Jezus.

Zo vinden we in deze teksten het
fundament van onze roeping.
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Zo vinden we in deze teksten het fundament
van onze roeping.
Voor ons, Dienaars der Armen, betekent
dienaar van God zijn, trouw zijn aan deze
twee belangrijke verbintenissen: 
voortdurende bekering en beschouwing.

ALLEREERST EEN 
VOORTDURENDE BEKERING!

Als we Jezus beschouwen, zien we Hem
ontdaan van alles, arm en ondervoed. Zijn
enig verlangen was om de Vader te
gehoorzamen, om Zijn wil te doen, die vaak
moeilijk en zwaar was, zozeer zelfs dat Hij in
de verleiding kwam om het af te wijzen.
Maar Hij aanvaardde het tot in de dood, zelfs
de dood aan het kruis (Heb 10, 5-10).

Zich ontdoen van zichzelf en van alles, zich
vernederen, gehoorzamen tot in de dood: in
deze bekering en navolging van de Dienaar
van Jahweh ligt het charisma van onze
Beweging, de synthese van onze projecten
en onze verwezenlijkingen.

We moeten deze voortdurende bekering van
ons hart zorgvuldig in ons leven doorvoeren.
God zoeken in elke gebeurtenis en Hem
incarneren in elke handeling, zelfs als dit
betekent dat we dag na dag onze zwakheid
en onze tekorten moeten erkennen.

wordt vervolgt (...)

P. Giovanni Salerno

  

"We moeten deze
voortdurende

bekering van ons
hart in ons leven

zorgvuldig
doorvoeren en God

zoeken in elke
gebeurtenis".



Vanaf het begin van de Beweging, toen de inheemse
bevolking hun kinderen aan Pater Giovanni
achterlieten vanwege de voortdurende angst dat
deze kinderen naar de Peruaanse jungle zouden
worden gebracht om er als slaven te worden
verkocht, inspireerde God Pater Giovanni tot het
openen van een tehuis voor de meest kansarme
kinderen. Het tehuis zou worden geplaatst onder de
bescherming van de heilige Tarcisius, het
martelaarskind uit de 3e eeuw dat zijn leven gaf voor
de Eucharistie.

Het werk van het St. Tarcisius internaat is niet alleen
een sociaal werk dat zich alleen maar bezighoudt met
het voeden, kleden en huisvesten van de kinderen,
maar strekt zich ook uit tot het zaaien in hun zielen
van de liefde voor het Evangelie. Omdat de redding
van hun zielen onze prioriteit is, zijn we blij u te
kunnen meedelen dat we deze maand 14 doopsels
van onze kleintjes hebben gehad. We bevelen hen
aan in jullie gebeden.

De Missiezusters Dienaressen der Armen wijden zich
dagelijks aan de zorg voor de armste kinderen.
Enerzijds gaan ze naar de meest afgelegen dorpen om
zoveel behoeftige mensen te evangeliseren, en
anderzijds zijn ze er zich van bewust dat dit
verkondigingswerk gevolgd moet worden door
opvoeding.

Hoe vruchtbaar een missie ook mag zijn, zonder
persoonlijke follow-up, of het nu op het gebied van
onderwijs, religie, gezin of of moraal is, zou zo'n
kerygmatische missie geen vruchten afwerpen.

We nodigen je uit om een bezoek te brengen aan dit
prachtige werk dat de "Missionarissen Dienaars der
Armen" verwezenlijken, waarbij ze dag na dag hun
leven geven en opofferen.
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S.O.SS.O.S

Ben je een jongen of een meisje, een echtpaar, of wil je een
steungroep vormen of een oblaat zijn in je land? God roept je,

doof de vlam niet en zeg ja tegen Christus!
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