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Pater Giovanni heeft altijd herhaald dat de Missionarissen
Dienaars der Armen "contemplatieven in actie" zijn, want zonder
contemplatie is het niet mogelijk de armen te dienen zoals
Christus hen diende. Inderdaad, als we het gelaat van Jezus in de
armen willen beschouwen, moeten we Hem eerst in de Eucharistie
beschouwen. De "Missionaris Dienaar der Armen" moet het gebed
liefhebben.
"Het beste gebed is in stilte te verblijven voor het tabernakel en te
luisteren naar de stem van Hem die zijn leven gaf voor ieder van
ons, de stem van Jezus die ons voorstelt hoe we onze ziel en ons
leven kunnen beteren" (Met God op missie, P. Giovanni Salerno)

Ieder die ons kent, weet dat er binnen de mannentak van de
Beweging een kleine contemplatieve tak bestaat, die, hoewel klein,
met de woorden van Pater Giovanni, het kompas van de Beweging
is, een kompas dat ons de juiste weg wijst waarop we moeten
gaan, en dat is niets anders dan de weg van het gebed, van een
diepe liefde voor God en zijn Kerk.
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En wat houdt het gebed
in? Er zijn veel definities,
maar voor ons is gebed
de ontmoeting van de
zoon met de Vader die
altijd van ons houdt en
ons altijd opwacht.
Daaruit moet een
nederige houding
voortkomen die door een
arm en stil gebed het
hart van God bereikt.



Als Missionarissen moeten we de
eenvoudigste en armste
gebedsmethoden liefhebben. De
voorstelling ervan vind men op vele
plaatsen in het Evangelie: in de
gelijkenis over de Farizeeër en de
tollenaar: "Heer, wees mij zondaar
genadig" (Lc 18, 13); bij de genezing
van de blinde Bartimeüs: "Zoon van
David, ontferm U over mij, Heer,
maak dat ik zie!" (Het gebed van de
Dienaars der Armen, Pater Giovanni)

Tot slot, het herhalen van korte
gebeden, die in de traditie van de
Kerk bekend staan als
schietgebeden, "iaculatorĭus" in
het latijn, wat "lanceren" betekent,
in de zin van het lanceren van een
gebed naar de hemel. Als
missionaris is het onze plicht om
onze armen deze eenvoudige maar
effectieve manier aan te leren om
met God te praten, Hem te
ontmoeten.
Kleine schietgebeden tijdens de dag
naar God gezonden, of op de kralen
van de rozenkrans de Naam van
Jezus zeggen, of "Jezus ontferm U
over mij" of "Heilig Hart ik vertrouw
op U” of "Onbevlekt Hart van Maria
toevlucht voor het heil van mijn ziel
en van de hele wereld" zullen de
gebedsparels vormen die ons naar
de Hemel zullen leiden.
  

https://www.youtube.com/watch?v=edMz4q3CgFA&list=PLjMj1zVn0bOLTw2JpXZepgJ4IfiCAAIXH


Velen zijn er die zich inzetten voor
de armen, maar geen tijd nemen om
hen te ontmoeten, om in hun
nederige hutjes te gaan zitten,
omdat het moeilijk is om jezelf te
geven, om voor anderen gebroken
brood te zijn.

P .  G I O V A N N I  S A L E R N O
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In armoede en ellende hebben de
"Missionarissen Dienaars der Armen" God
ontdekt, of beter gezegd, gevoeld.

Als de Beweging priesters heeft,
geëngageerde jonge mensen (mannen en
vrouwen), geëngageerde echtparen,
jongeren met het vaste voornemen om
een kloosterleven te leiden, dan hebben
we dat te danken aan deze arme mensen,
aan deze kinderen, want aan hen is het te
danken dat al onze Dienaars der Armen
besloten hebben om hier te blijven, zich
toevertrouwend aan Maria, onze Moeder.
Het is ook dankzij deze armen, deze
kinderen, dat we jonge mannen, vrouwen
en echtparen hebben die zich hebben
ingezet om het charisma van onze
Beweging in verschillende landen van de
wereld te beleven, zoals in Argentinië,
Chili, Mexico, de Verenigde Staten, Italië,
Spanje, Zwitserland, Frankrijk, België,
Canada, Polen, Hongarije en vele andere.
Zij zijn de toegewijden van de Beweging
die in stilte en in grote nederigheid het
charisma van onze Beweging beleven.

Ik voel me gesterkt als ik zie hoe ons werk
is gegroeid, niet in het aantal opgevangen
  

HET CHARISMAHET CHARISMA
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kinderen of het aantal geëngageerde
broeders en zusters, wat zij ook mogen
gedaan hebben, maar in geestelijke groei,
in dit leven van broederschap, in deze
toewijding aan de armen, in dit leven van
gebed waarin de heiliging naast alle werk
op de eerste plaats komt, t.t.z. in de echte
evangelische geest waarmee we alle
authentieke aspecten van ons bestaan
beleven, in navolging van Christus.

Ik weet dat deze vooruitgang mogelijk is
gemaakt door alle kinderen in ons werk, in
het bijzonder Lucía, het blinde meisje dat
zonder ogen werd geboren; José Luis, die
kruipend aankwam omdat hij niet kon
lopen en nu, na jaren van toewijding en
opoffering, wel loopt, en Analía, die al
zeven jaar bij ons woont (praktisch sinds
haar geboorte) en niet kan spreken, noch
lachen, noch bewegen, maar alleen met
veel moeite voedsel doorslikt. We zouden
kunnen spreken over elk van onze
kinderen die dag na dag deze geestelijke
vooruitgang in alle Dienaars der Armen
mogelijk maken. 

Dank U, Heer, voor deze kinderen!
Dank U, Heer, voor deze gelegenheid om
"Ja" te zeggen tegen U (wordt vervolgd...).

P. Giovanni Salerno



 

"De vooruitgang en
geestelijke groei van
ons werk hebben we

te danken aan de
armen, die ons in

staat stellen Christus
na te volgen, het

Verdeelde Brood".



Op de derde vrijdag van elke maand verzamelen onze
zusters alle ouders van elk van onze meisjes om hen
de gelegenheid te geven een uitstekende
opvoedkundige vorming te geven.

Het is duidelijk dat een dag zonder Heilige Mis niet
dezelfde waarde zou hebben, omdat de Heilige
Eucharistie het middelpunt van ons leven moet zijn.
Soms is er een processie en het bidden van het
"Rozenhoedje van Barmhartigheid". Daarna ontbijten
de ouders en volgen ze een catechese die wordt
gegeven door een van de vrouwen van onze
missionaire echtparen. Ze krijgen ook een
psychologisch onderhoud waarbij de deskundigen
van de gelegenheid gebruik maken om de ouders
alles aan te leren wat ze nodig hebben om hun
kinderen een goede opvoeding te geven.

Alles wordt afgesloten met een heerlijke lunch en een
mooi samenzijn.

Tijdens de maand juli zijn er twee kampen, voor
meisjes als voor jongens. Het jongenskamp zal
plaatsvinden in ons vormingshuis in Ajofrín, Spanje,
terwijl het meisjeskamp zal doorgaan in het huis van
onze zusters in Cuzco, Peru. Je vind de respectievelijke
informatie hieronder.

We informeren jullie ook dat onze oudste
seminaristen samen met enkele priesters zullen
deelnemen aan de "Wereldjongerendagen" van
augustus in Portugal in augustus, mogen we hen in
jullie gebeden aanbevelen, zodat het een zeer
vruchtbare bijeenkomst zal zijn.

Elk jaar gaan onze seminaristen naar Fatima-Portugal
om de belofte na te komen die Pater Giovanni destijds
deed, omdat het juist het Onbevlekt Hart van Maria
was dat hen leidde en beschermde.

NIEUWS VANUIT ONZE HUIZENNIEUWS VANUIT ONZE HUIZEN






S.O.SS.O.S

Als je een jongen of een meisje bent, of een echtpaar, of als je
vanuit je land een steungroep wilt vormen of een Oblate wilt
zijn. God roept je, doof de vlam niet en zeg ja tegen Christus!

https://api.whatsapp.com/send?phone=51938344099&text=Hola%2C+quiero+informaci%C3%B3n+sobre+los+MSP
https://www.msptm.com/nl/doe-mee
https://www.msptm.com/nl/doe-mee
mailto:misionerodejesucristo.msp@gmail.com


Zusters Missionarissen Dienaressen der Armen
“Opus Christi Salvatoris Mundi”

“Beste jongeren, begraaf je talenten en je
gaven niet die God je heeft gegeven; wees

niet bang om groots te dromen!”
 (Paus Franciscus)

Meisjeskamp…!
Wens je als jong meisje tussen 18 en 30 jaar een ervaring van gebed te beleven, van intiem
contact met Jezus door dienst en missie te midden van de allerarmsten, verwelkomen de

“Zusters Missionarissen Dienaressen der Armen” je met grote vreugde 
en moedigen je aan om door dit kamp het beste van jezelf te geven aan hen die

het meest lijden!

Van 10 juli tot 10 augustus 2023
Cuzco- Peru

Telf.: (51)084270301- Cel. 949590685
Correo electrónico: hermanasm.s.p.peru@gmail.com

Voor meer informatie:
Hermanas Misioneras Siervas de los Pobres
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