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FATIMA: ERFENIS VAN P.GIOVANNIFATIMA: ERFENIS VAN P.GIOVANNI

P. Giovanni Salerno heeft altijd een grote devotie gehad voor de
Heilige Maagd van Fatima. Hij bezocht het heiligdom bij
verschillende gelegenheden en ontmoette zelfs Zr Lucia - de
zieneres van Fatima - op momenten dat hij veel twijfels had over
het al dan niet doorgaan met de Beweging, en het was Zr Lucia zelf
die hem bemoedigde en vertelde dat het Onbevlekt Hart van Maria
wilde dat het werk van de Missionarissen Dienaars der Armen
doorging.
 
Vanaf dat moment wijdde Pater Giovanni zich onvermoeibaar aan
de verspreiding van de boodschap van Fatima en spaarde kosten
noch moeite om folders te laten drukken om de devotie van de
eerste vijf zaterdagen van eerherstel ter ere van het Onbevlekt
Hart van Maria bekend te maken.

P. Giovanni stierf op zaterdag 4 februari, de eerste zaterdag van de
maand, een dag gewijd aan het Onbevlekt Hart van Maria. Het had
moeilijk op een andere dag gekund vermits hij steeds aan de
Heilige Maagd gevraagd heeft om hem te komen halen en naar de
Hemel mee te nemen.

Zijn liefde tot de Heilige Maagd wordt elke dag geconcretiseerd in
het leven en het charisma van de Missionarissen Dienaars der
Armen die dagelijks de rozenkrans in gemeenschap bidden.

Ook wordt het Rozenhoedje
bijgebracht aan al onze kinderen,
die het ook elke dag bidden en zo de
onuitputtelijke schat van deze
prachtige devotie ontdekken en de
moederlijke bescherming ervaren
die over hen waakt.

"DE BOODSCHAP VAN FATIMA, EEN ESSENTIEEL"DE BOODSCHAP VAN FATIMA, EEN ESSENTIEEL
ONDERDEEL VAN ONS CHARISMA"ONDERDEEL VAN ONS CHARISMA"



Hun weeshuis.

Elke eerste zaterdag van de maand
is er een processie met het beeld
van Onze Lieve Vrouw van de
Rozenkrans, en wordt de
persoonlijke toewijding aan het
Onbevlekt Hart van de H. Maagd
vernieuwd. Gedurende de dag
wordt een catechese over de
boodschap van Fatima gegeven of
een opname van de boodschap
afgespeeld.

Tijdens de dagelijkse Eucharistische
Aanbidding bidden de
Missionarissen Dienaars der Armen
voor het Heilig Sacrament de
gebeden die de Engel van Portugal
aan de drie herdertjes leerde. 

Ook herinnert ieder lid van de
Beweging zich dat Pater Giovanni
telkens wanneer hij voor het
Tabernakel passeerde, liefdevol het
gebed van Fatima herhaalde: "Mijn
God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en
ik bemin U..." en dat hij, telkens als
hem iets tegenstond, dit offer
bracht zoals onze Moeder ons
leerde: "O Jezus, het is uit liefde
voor U, voor de bekering van de
zondaars en tot eerherstel voor alle
zonden begaan tegen het
Onbevlekt Hart van Maria.”

Moge God in de maand maart op
bijzondere wijze in onze harten het
onvermoeibare verlangen
opwekken om vurig tot onze
Moeder te bidden. 

https://www.youtube.com/watch?v=n1x9mx0ncZg


“Er zijn er veel die zich inzetten
voor de armen, maar geen tijd
nemen om hen tegemoet te gaan, om
in hun nederige hutjes te zitten,
omdat het moeilijk is om jezelf te
geven, om gebroken brood te zijn
voor anderen"
P .  G I O V A N N I  S A L E R N O



Het is zeker heel moeilijk om alle mensen
te bedanken die op de een of andere
manier hebben bijgedragen aan de
versterking van deze Beweging. Velen
zullen zich afvragen wie ik in het bijzonder
moet bedanken. Mijn antwoord is dat als ik
iemand moet bedanken, het de armen
moeten zijn. Zij zijn het die de Beweging
hebben versterkt; zij zijn de grote
weldoeners en bezielers van dit charisma;
het zijn de armen en op een heel
bijzondere manier de kinderen, met hun
zuiverheid, hun onschuld, hun glimlach en,
waarom niet gezegd, ook hun lijden en
hun tranen. 

"Deze schepselen - zoals de Apostolische
Nuntius in Peru, Mgr Luigi Dossena, ons
vertelde - kennen en beleven reeds bij hun
geboorte in hun eigen vlees het mysterie
van pijn, van lichamelijk en moreel lijden
en het gemis van alle menselijke
genegenheid; maar de Voorzienigheid
heeft hen toegestaan om edelmoedige
broeders te vinden die toegewijd en
onbaatzuchtig voor hen leven...".

Onder deze armen dank ik ook die jonge
gevangenen, opgesloten in gevangenissen
en beroofd van de meest noodzakelijke
levensbehoeften, die de boodschap van
Christus hebben begrepen... 

Número 27 | 234
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Zij hebben onze jonge missionarissen
gevraagd om te blijven en te werken; zij
hebben om geestelijke hulp gevraagd om
hen uit de crisis te helpen die zij
doormaken; zij hebben deze jonge
missionarissen gevraagd om hen te
begeleiden in hun nieuwe leven.

Als wij het over de armen hebben, wordt
bijna altijd gezegd dat zij financiële hulp
moeten krijgen, wat waar is, maar wij
vergeten vaak dat de armen mensen zijn,
"door God en voor God geschapen"
(Catechismus van de Katholieke Kerk, 27),
gemaakt "naar het beeld en de gelijkenis
van God" (Gen 1, 26) en daarom met een
echte waardigheid identiek aan die van
ieder ander mens. 

Deze armen vroegen ons niet om
materiële hulp, maar om priesters om met
hen de Blijde Boodschap van het Evangelie
te beleven, zodat zij uit hun armoede
kunnen komen. Het zijn deze armen die
ons God hebben laten zien, omdat God
zich door hen heeft laten zien.

Het is voor ons stichtend om zien hoe deze
arme mensen die in ellende verkeren, die
absoluut niets materieels hebben, maar
die God hebben, alleen maar kunnen
zeggen: "Mijn God". Zij geloven in de
Goddelijke Voorzienigheid, zij geloven in
Zijn oneindige liefde. (wordt vervolgd...) 

P. Giovanni Salerno
 

“Laten wij niet
vergeten dat de

armen niet alleen
financiële hulp nodig
hebben, maar vooral

dat wij hen God leren
kennen.”



We zetten onze missies voort in de meest afgelegen
dorpen, "voorbij het asfalt" - zoals onze Pater
Giovanni placht te zeggen. We vertrokken heel vroeg
in de ochtend van huis om tijd te winnen en diezelfde
middag nog met de missie te kunnen beginnen. Onze
bestemming is Quiñota en Llusco, beide dorpen die
behoren tot de provincie Chumbivilcas, in het
departement Cuzco. De mensen zijn van tevoren
verwittigd voor onze komst, de kinderen worden er
verzameld… We installeren ons en beginnen zo snel
mogelijk aan onze missie. De volgende dag doen we
huisbezoeken, schoolklassen en 's middags
catechese; enkele volwassenen en veel kinderen
doen mee... Van de meer dan dertig dorpen waar we
op missie gaan, is dit het enige dorp waar de
kinderen liever catechese krijgen en in de kapel zitten
dan te spelen. De honger naar God in deze dorpen is
indrukwekkend. Geprezen zij onze Heer! 

Op 25 maart jl. zijn in de Cité van de Kinderen
(gelegen in Andahuaylillas-Cuzco, Peru) twee van onze
dierbare diakens Guido (Peruaan) en Deyvid
(Colombiaan) tot priester gewijd. Voor alle
Missionarissen Dienaars der Armen is het een bron
van immense vreugde geweest. Wij danken God voor
dit grote geschenk.

In de dagen na de wijding bezochten de nieuwe
priesters de verschillende gemeenschappen om er
hun eerste Missen op te dragen. 

Mogen wij u vragen hen in uw gebeden niet te
vergeten en de Heer van de oogst te vragen niet moe
te worden om arbeiders naar zijn oogst te zenden
(vgl. Lc. 10, 2), want de armen hebben Christus nodig
en weinigen zijn bereid om Hem bij hen te brengen.

God zegene u.
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S.O.SS.O.S

Bent u een jongen of een meisje, of een echtpaar, of wenst u
vanuit uw land een steungroep te vormen of een Oblate te

zijn? God roept u, doof de vlam niet en zeg ja tegen Christus! 

https://api.whatsapp.com/send?phone=51938344099&text=Hola%2C+quiero+informaci%C3%B3n+sobre+los+MSP
https://www.msptm.com/nl/doe-mee
https://www.msptm.com/es/unete
mailto:misionerodejesucristo.msp@gmail.com
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