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Op 1 januari viert de Universele Kerk het Hoogfeest van Maria,
Moeder van God, dat ons vervult met vreugde en ons de weg wijst
doorheen het jaar. De Kerk nodigt ons uit om het jaar te beginnen
met Maria, die ons de best mogelijke start laat zien.
 

We willen jullie graag vertellen over een mooie aanroeping die we
hebben binnen de Missionarissen Dienaars der Armen: “Onze Lieve
Vrouw van de Stilte”, onder wiens bescherming het klooster van
onze gemeenschap is geplaatst. Zoals jullie weten hebben de
Missionarissen Dienaars der Armen een contemplatieve
gemeenschap binnen de mannentak. Deze gemeenschap is, met de
woorden van Pater Giovanni, het kompas van de Beweging, omdat
ze ons voortdurend de weg wijst die we moeten volgen, en dat is
niets anders dan die van het voortdurende gebed. Inderdaad, als
de MDA niet leeft in voortdurend gebed, begint ze de zin van haar
missionaire aard te verliezen.
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Omdat de contemplatieve
gemeenschap het kompas is van de
MDA, is het belangrijk om aandacht te
besteden aan de liefde die zij belijdt
voor “Onze Lieve Vrouw van de Stilte”.
In de jaren negentig werd Broeder
Miguel Malterre (de huidige overste van
de gemeenschap) door Pater Giovanni
gevraagd een naam te bedenken voor
de ontluikende contemplatieve
gemeenschap. Pater Giovanni - aldus
Br. Miguel - wilde dat het de
Contemplatieve Gemeenschap “Onze-
Lieve-Vrouw van Guadalupe” zou heten,
wat slechts een suggestie was, want het
was Br. Miguel zelf die gevraagd was
om de definitieve naam te bedenken.

Op een dag, toen zijn ouders op bezoek
waren in de stad Cuzco, vonden zij in
een winkel een doek hangen met een
afbeelding van “Onze Lieve Vrouw van
de Stilte”. Op dat ogenblik voelde Br.
Miguel in zijn hart dat dit de naam van
de nieuwe gemeenschap moest
worden. 

Vanaf dat moment stond het klooster
onder de bescherming van “Onze Lieve
Vrouw van de Stilte”, een aanroeping
die in haar naam een heel programma
van missionair leven bevat.

Laten we beginnen met het eerste
woord: “Onze”. Door dit te zeggen
geven we aan



dat we Maria niet kunnen aanroepen en van harte liefhebben als het
niet vanuit een liefde in verbondenheid is. De Heilige Schrift herinnert
ons eraan dat “wie zegt: ‘Ik heb God lief’ en zijn broeder haat, een
leugenaar is […] wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben”
(1 Joh 4, 20-21), daarom moeten we haar aanspreken met het
bijvoeglijk naamwoord “onze”, want ze is geen aparte moeder, maar
evenwel de mijne als van mijn broeders, wat al een duidelijke
boodschap is om ons hart te openen voor onze broeders en zusters. 

Het was in Frankrijk dat de heilige Alberic Maria begon te erkennen als
‘Notre Dame’, een benaming die populair werd in de Middeleeuwen,
als erkenning van Maria Koningin, Moeder van de ware Koning van het
Heelal. Laat dit dienen om tot uitdrukking te brengen dat wij, MDA,
erkennen dat de Heilige Maagd Maria ‘Onze Lieve Vrouw’ is, dat wil
zeggen de Koningin die binnendringt in het diepst van ons leven: in
onze ideeën, onze projecten, onze overtuigingen, onze motivaties,
enzovoort. met andere woorden, wij “staan toe” dat Zij van ons leven
maakt wat Zij wil, want Zij is de Koningin.

Stilte is het derde woord. We zouden kunnen samenvatten wat wij als
MDA van deze prachtige deugd vinden door de woorden van onze
stichter, Pater Giovanni Salerno, weer te geven: “God trekt ons naar de
stilte en de eenzaamheid, en het is diezelfde stilte die elk hart opent
tot de liefde en de dienstbaarheid aan anderen.”

Laten we ons vanaf het begin van het jaar vergezellen door onze
Moeder. Dat Zij onze harten voorbereidde, zodat God door onze
nederige dienst in vele harten kan heersen.



Probeer te bidden met
slechts één woord: “Jezus”.
Een grote vrede zal je
hart overstelpen.

P .  G I O V A N N I  S A L E R N O
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We gaan verder met het thema de
beschouwing.

We moeten Christus beschouwen om
stralend te worden en vreugde te
verspreiden om ons heen. Christus
navolgen om Opus Christi - Christus’ werk -
in onszelf te realiseren en zielen te redden
met de kracht van het kruis, geplant aan de
horizon van de glorieuze verrijzenis. De
levensregel in de Navolging van Christus
moet de beitel zijn die onze ziel modelleert
naar die van Christus, op wiens aangezicht
de heerlijkheid van God straalt (vgl. 2 Kor
4,6).     

“Men vindt er veel die naar de beschouwing
verlangen, maar wat daartoe nodig is,
trachten ze niet te beoefenen. Een groot
beletsel is het, omdat men stilstaat bij
uitwendige en zinnelijke dingen, en weinig
werk maakt van een volmaakte
versterving.” (Navolging van Christus, boek
II, hfst. 31).

Wie dus kiest voor de Beweging van de
Dienaars der Armen, moet zich eerst
bekommeren om dienaar van God te zijn
vooraleer dienaar der armen te zijn. En we
moeten niet bang zijn om aan hen die ons
leven willen delen een schokkend en
dramatisch ideaal voor te stellen, een
voorwerp van belediging, namelijk het
verguisde en verachte gelaat van de
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Dienaar van Yahwe, Christus de gekruisigde,
onvermijdelijke weg naar de glorie van de
Verrezene.
De Dienaars der Armen moeten daarom
echte contemplatieven in actie zijn. Vandaar
het belang voor hen van gebed en stilte in
het leven van dienstbaarheid aan Christus in
de armen.
Deze eigenschap van de beschouwing die
ieder beleeft in zijn eigen gezin, werk en
sociale omgeving in het algemeen, geven de
Dienaars der Armen door aan allen die de
uitnodiging van Christus willen naleven: “Wilt
ge volmaakt zijn, ga dan naar huis, verkoop
wat ge bezit en geef het aan de armen;
daarmee zult ge een schat in de hemel
bezitten. En kom dan terug om Mij te
volgen.” (Mt 19,21).
De Dienaar der Armen heeft de zending om
allen te genezen met de gave van de
ingestorte beschouwing: “Zij die naar Hem
kijken, zullen stralen.” (Psalm 34, 6). Stralend
zijn betekent aan anderen de pracht van dit
nieuwe leven doorgeven dat gezondheid en
verlossing is, dat wil zeggen een diepgaande
realisatie van het menselijke en christelijke in
ons, waarbij de wonden en de droefheid van
de zonde worden achtergelaten. Stralend
zijn is de oplossing voor alle interne en dus
ook externe levensproblemen.

Door deze beschouwing bereiken we niet
alleen innerlijke vrede en gezondheid, maar
ook een intense vreugde, die zich zal
manifesteren in de uitdrukking van een
stralend gezicht.

P. Giovanni Salerno

“De Dienaar der
Armen heeft de

opdracht om
iedereen te genezen
met de gave van de

ingestorte
beschouwing.”



Op 4 februari wordt de eerste verjaardag van het
overlijden van Pater Giovanni Salerno herdacht.
Daarom nodigen wij u allen uit om op deze
bijzondere dag samen met ons te bidden tot onze
hemelse Vader, aan wie wij vragen om Pater Giovanni
Salerno, die zo'n groot deel van zijn leven heeft
gewijd aan de dienst van de armsten en meest
achtergestelden, in zijn glorie te willen opnemen.

Zijn beloning zijn zijn kinderen, zijn armen, zijn
wezen, alle jonge mensen die dankzij hem
professionals zijn geworden, zijn missionarissen,
enz…, uiteindelijk is God zijn beloning.

Binnen het charisma van de Missionarissen Dienaars
der Armen streven we ernaar om “verder dan de
geasfalteerde weg te gaan”, een uitdrukking die Pater
Giovanni gebruikte om aan te geven dat het onze taak
is om naar de meest afgelegen plaatsen te gaan waar
het Evangelie nog niet is aangekomen.

In de maanden januari en februari zullen er
verschillende buitengewone missies plaatsvinden
waardoor de Missionarissen, Paters, Broeders en
Zusters, de kans krijgen om de pijn te kunnen
verlichten van zoveel mensen die lijden en God niet
kennen.

We vertrouwen deze missies aan uw gebed toe. 

VANUIT ONZE HUIZENVANUIT ONZE HUIZEN



S.O.SS.O.S

Ben je een jong meisje of een jongen, een echtpaar, of wens je
in je land een steungroep te vormen of een oblaat te zijn. God

roept je, doof de vlam niet en zeg ja tegen Christus.
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