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In zijn brief aan de Kolossenzen wenst Paulus hen de gave van
vrede toe (vgl. Kol 3,15), een wens niet alleen van Paulus zelf, maar
van God de Vader zelf. Inderdaad, de grootste strijd die we in ons
christelijk leven kunnen voeren is niet alleen de strijd tegen de
zonde, maar ook de strijd tegen verdriet, angst, ongemak en
onbehagen.

En in feite leven we in een tijd waarin mensen worden
aangemoedigd tot pessimisme, tot het steeds herhalen van : "Ik
kan het niet", "het gaat niet"... Het is een illusie te denken dat we
nooit in staat zullen zijn om de moeilijkheden in ons leven te
overwinnen. En zo, door onszelf in deze staat te zien, nestelen we
ons in een middelmatig en triest leven.

Een van de belangrijkste bezigheden van de vijand is om onze
aanklager te worden, wat tot ontmoediging leidt. Dit is hoe de
Heilige Schrift hem definieert in Openbaring : “Nu is gekomen het
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heil en de macht en het koningschap
van onze God en de heerschappij van
zijn Gezalfde, want de aanklager van
onze broeders is neergeworpen,
die hen aanklaagde bij onze God, dag
en nacht.”(Ap 12, 10)

We denken vaak dat het God is die ons
beschuldigt, die klaar staat om ons te
veroordelen voor elke fout of val die we
maken, maar dat is niet zo. Hoe
verkeerd hebben we het voor! Want het
is Satan zelf die ons wil doen
wegzinken in ontmoediging.

We moeten de Heilige Geest echt
vragen om ons de gave van zijn vrede
te geven, die vrede die, ondanks
bekoringen, problemen en
moeilijkheden, ons hart vergezelt.

Om een beeld te geven, hoeven we
alleen maar te denken aan de zee, die
aan de oppervlakte vaak woelig en
onstuimig is, maar die in de diepte
altijd in vrede is. Op dezelfde manier
geeft de gave van vrede, gegeven door
de Heilige Geest, ons die diepe
innerlijke vrede, die sereniteit die nooit
verdwijnt, zelfs niet te midden van
moeilijkheden.

God wil ons echt gelukkig zien, Zijn Wil
vervullen, natuurlijk, maar op een
gelukkige manier. "Laat een gelukkige
dag u niet ontsnappen" (Sirach 14, 14).



"Verheugt u in de Heer te allen tijde. Nog eens: verheugt u! Uw
vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij.
Weest onbezorgd. Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed
en smeking, en nooit zonder dankzegging. En de vrede van God, die
alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in
Christus Jezus.” (Fil 4, 4-7).

De vreugde behoort toe aan hen die de zaligsprekingen naleven: zalig
zijn zij die... (vgl. Mt 5, 3-12) En voor deze gezegende persoon is er
geen plaats voor zorgen, alleen voor bezigheden. Waarom maken we
ons zorgen? Onze hemelse Vader weet wat we nodig hebben (vgl. Mt 6,
32).

De hemel is niet alleen een toekomstige realiteit, maar God wil dat we
nu al een beetje van de hemel kunnen proeven, die nooit vrij zal zijn
van het kruis, maar die altijd de smaak van de opstanding zal hebben.

Dit is de grote strijd; laten we niet toestaan dat de duivel ons in
droefheid stort, laten we ernaar streven om vreugdevol te zijn, zelfs te
midden van onze zwakheden en zonden. Daarom verheug ik mij in mijn
zwakheden [...] want als ik zwak ben, dan ben ik sterk" (2 Kor
12,10).



Onze Beweging werd op
een heel eenvoudige manier
geboren, zonder grote
beloften, alleen de belofte
van het Kruis.
P .  G I O V A N N I  S A L E R N O
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Onze Beweging is geen organisme: zij is Kerk,
zij is een kerkelijke Beweging en als zodanig
aanvaardt zij volledig de Kerk in Haar
goddelijk-menselijke waarheid. Zij aanvaardt
de Hiërarchie, respecteert Haar en
gehoorzaamt Haar in alles; door Haar
ontdekt zij de wil van God; zij aanvaardt het
Leergezag, luistert ernaar en volgt het op,
past haar richtlijnen getrouw toe in het
concrete leven van elke dag, en volgt op een
bijzondere manier de stem van de Paus;
conformeert zich aan de liturgische normen
en aan de discipline uitgedrukt in het
Wetboek van Canoniek Recht; maakt zich de
boodschap van bovennatuurlijke verlossing
eigen die de Kerk predikt... Alles wat in de
Kerk is, wordt aanvaard, alles wat in de Kerk
is, wordt bemind, want we zijn geen
vreemden voor de Kerk, maar integendeel,
we bestaan in de Kerk, we zijn Kerk.

Dat betekent dienaar zijn in de Kerk; en we
weten heel goed dat we alleen dienaar der
armen zijn als we dienaar van de Kerk zijn,
want alleen de Kerk ontdekt in de armen het
gelaat van Jezus Christus, haar Bruidegom,
die ze met grenzeloze overgave liefheeft en
dient.

Om dit alles in praktijk te brengen, moeten
we twee fundamentele deugden beoefenen:
nederigheid en gehoorzaamheid.
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Met deze zijn wij dienaars van Christus,
dienaars van de Kerk, dienaars der armen.
Deze twee deugden zullen ons helpen in de
Kerk een welwillende Moeder te ontdekken
die ons voortdurend met liefde en tederheid
verwekt: het is inderdaad alleen in de Kerk
dat we het leven ontvangen dat God de
Vader ons in zijn Zoon heeft gegeven.

Alleen de Kerk verenigt je met Christus;
alleen de Kerk dient werkelijk de armen. En
als het waar is dat we in Haar menselijkheid
gebreken ontdekken, dan moet onze
houding als van liefdevolle dienaars zijn om
onze liefde, ons gebed, onze offers en vooral
onze inspanningen tot bekering te geven:
want het zijn de zonden (ook de onze) die
het gezicht van de Kerk misvormen.

Daarom mag er onder ons nooit een
vijandige en opstandige houding zijn van
vernietigende kritiek op de Kerk en Haar
Leer. De Beweging is, zoals al vele malen is
gezegd, ontstaan als antwoord op de oproep
van de Paus om aanwezig te zijn onder de
allerarmsten, zodat de hele Kerk aanwezig
kan zijn onder de armen door een dienst van
zelfverloochening en onbaatzuchtigheid,
volgens de naastenliefde van Christus. Laten
we naar de armen gaan als Kerk, gezonden
door de Kerk, met alle rijkdom aan liefde en
genade die Zij bezit voor ieder mens, in
absolute trouw en nederige gehoorzaamheid
aan Haar.

(wordt vervolgd..)

P. Giovanni Salerno

"Laten we als Kerk
naar de armen gaan,
met alle rijkdom aan
liefde en genade die

Zij bezit"



De mannelijke- en vrouwelijke tak van de MSP zetten
zich dit jaar in om een verscheidenheid aan
geestelijke retraites aan te bieden aan veel mensen
die een oprecht verlangen hebben om God beter te
leren kennen en meer met Hem verbonden te zijn.

Daarom bieden we doorlopend geestelijke retraites
aan voor onze medewerkers, jongeren, jongens,
meisjes en iedereen die het wenst.

Houd onze website en onze verschillende sociale
netwerken in het oog om te zien wanneer de
volgende retraite gepland is.

Dit jaar 2024 hebben we, met Gods zegen, in ons
bijstandscentrum "Divina Misericordia" 19 kinderen
verwelkomd in workshops voor school-ondersteuning,
zang, dans en naaiwerk. Ook hebben we, met Gods
voorzienigheid, een lunch en drank kunnen
aanbieden; behoeftige gezinnen kunnen helpen met
verschillende levensmiddelen die we als gift mochten
ontvangen, en zuivelproducten en groenten die onze
MSP-Priesters uit de Cité van de Kinderen -
Andahuaylillas hebben meegebracht.

Tijdens de catechese hebben we de liefde voor Jezus
in de Eucharistie bijgebracht met korte bezoeken aan
het Heilig Sacrament, het bidden van de Heilige
Rozenkrans en het beoefenen van werken van
barmhartigheid.
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S.O.SS.O.S

Ben je een jongen of een meisje, of een echtpaar, of wil je in je
land een steungroep vormen, of wil je oblaat zijn: God roept je,

doof de vlam niet en zeg ja tegen Christus.

https://api.whatsapp.com/send?phone=51938344099&text=Hola%2C+quiero+informaci%C3%B3n+sobre+los+MSP
https://www.msptm.com/nl/doe-mee
https://www.msptm.com/nl/doe-mee
mailto:misionerodejesucristo.msp@gmail.com
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