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We bevinden ons in de gezegende Adventstijd, het begin van het liturgisch
jaar, met de verwachting van de Geboorte van de Zoon van God, “de
Messias, de Heer”. Deze gebeurtenis, hoewel verborgen voor de ogen van
de wereld, is van kapitaal belang. Allereerst omdat het de climax, of beter
gezegd, de apotheose van de heilsgeschiedenis is. Immers, toen het Kind
Jezus in de schoot van de H.Maagd Maria Mens werd, had het volk Israël
meer dan duizend jaar gewacht op de Messias, want Hij was beloofd door
God, aangekondigd door talloze profeten, die altijd op Hem hadden
gewacht in de vaste hoop dat Hij zou komen. 

In de Adventstijd maken we ons dit wachten eigen. Dit is inderdaad de
betekenis van het woord adventus. De evangeliepassages van de
adventszondagen nodigen ons uit tot een waakzaam en vreugdevol
wachten. Ze nodigen ons ook uit tot bekering, zoals Johannes de Doper ons
herinnert: “Bekeert u, want het Koninkrijk Gods is nabij” (Mt 3,2). Ons leven
stelt ons, met steeds nieuwe verwondering, voor het vertederende
mysterie van een God die mens is geworden. Dit is een mysterie waar
Advent ons op voorbereidt, dat Kerstmis viert en dat Driekoningen
openbaart.
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Een van de belangrijkste profetieën in het
Oude Testament is die van koning David,
die aankondigde dat een van zijn
nakomelingen voor altijd op zijn troon zou
zitten, precies wat de Aartsengel Gabriël
bij de Aankondiging aan de H. Maagd
aankondigde. Jozef, en zeer waarschijnlijk
ook de H. Maagd, waren van het geslacht
van David, uit de stam van Juda. 

Bij de volkstelling, waar keizer Augustus
om vroeg, gingen ze naar Bethlehem,
waar koning David vandaan kwam, en
hoogstwaarschijnlijk had de heilige Jozef,
die ook uit die stad kwam, naaste
familieleden. En de KONING DER
KONINGEN moest geboren worden in een
nederig onderkomen. Dat brengt ons bij
de vraag: Wat voor Messias verwachtte
het volk van Israël? Maar ook wat voor
Messias verwacht ik in mijn leven? Het is
bekend dat het volk Israël, in die tijd
onderdrukt door het juk van het
Romeinse Rijk, een nogal politieke, of
strijdende Messias verwachtte, die Israël
zou bevrijden van zijn vijanden. Er was
echter een kleine groep, de meest
getrouwen van het volk, de zogenaamde
“anawim”, zoals Zacharia, Elizabeth, de
oudere Simeon,... die een andere Messias
verwachtten. Zij zouden de uitverkorenen
zijn die Hem aan de wereld zouden
openbaren. 
De Aankondiging en de daaropvolgende
Aanbidding van de herders mag voor ons
verrassend lijken, omdat de herders arm
waren en niet erg gewaardeerd werden
door de rest van het volk, omdat ze hun
religieuze plichten niet konden vervullen 



en vaak als dieven werden beschouwd; toch waren zij de eersten die het
Goede Nieuws ontvingen en ze renden om het te gaan zien.

Toen Jezus werd geboren, wisten we door de aankondiging van de
Aartsengel Gabriël dat Hij al een van de profetieën aan David vervulde:
“Hij zal regeren op de troon van zijn vader David”. Daarom zal de Heer
aan het Kruis het “consummatum est” uitspreken, wat betekent dat alle
profetieën over Hem in vervulling zijn gegaan.

Advent is de liturgische tijd waarin de eschatologische dimensie van het
christelijke mysterie benadrukt wordt. God heeft ons voorbestemd voor
het heil (vgl. 1 Thess. 5, 9), ook al is het een erfenis die pas aan het einde
der tijden zal worden geopenbaard (vgl. 1 Petr. 1, 5). Tijdens haar aardse
pelgrimstocht leeft de Kerk voortdurend in de spanning van het “reeds”
van het heil dat volledig in Christus is volbracht en het “nog niet” van zijn
handelen in ons en van de volledige openbaring ervan bij de glorieuze
wederkomst van de Heer als rechter en redder. 

De Advent tenslotte onthult ons de ware, diepe en mysterieuze dimensies
van de komst van God en herinnert ons tegelijkertijd aan de missionaire
roeping van de Kerk en van iedere christen voor de komst van het
Koninkrijk van God. De zending van de Kerk om het Evangelie aan alle
volken te verkondigen is in wezen gegrondvest op het mysterie van de
komst van Christus, gezonden door de Vader, en op de komst van de
Heilige Geest, gezonden door de Vader en de Zoon. 

EEN GELUKKIG EN ZALIG KERSTFEEST VOOR ALLEN! 



“De armen hebben niet alleen
brood nodig: ze hebben
vooral liefde nodig; ze
hebben vooral Jezus nodig”.

P .  G I O V A N N I  S A L E R N O
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Wij willen de armen tegemoet treden met de
vrijheid en de kracht van de gehoorzaamheid,
zoals Jezus, gehoorzaam tot in de dood. Wij
geloven in de waarde van het persoonlijk lijden
en van vernederingen, die in de ogen van de
wereld vaak als mislukkingen overkomen en
die ons misschien bereiken door het werk van
dierbaren. Dit zijn de wapens van ons
apostolaat, die ons openstellen voor de
problemen van armoede en voor het werk van
onze broeders en zusters in de Derde Wereld. 
Alle leden van de Beweging (priesters, leken,
seminaristen, echtparen met kinderen,
religieuzen, contemplatieven en actieve leden)
worden uitgenodigd om op deze manier te
leven, in stilte en totale gehoorzaamheid, in
navolging van Jezus Christus, de Dienaar bij
uitstek. Ook hier zal het kostbare boek van de
Navolging van Christus ons begeleiden met
diepgaande overdenkingen en verheven
gevoelens (zie vooral boek III, hfst 13 en 15). 

Gemeenschap

Verschillende aspecten van deze tweede
realiteit (de gemeenschap) zijn al aan bod
gekomen in de discussie over
gehoorzaamheid, want een van de
belangrijkste en kostbaarste vruchten van de
gehoorzaamheid is juist dat ze een
kerkgemeenschap in staat stelt om wortel te
schieten en overvloedig te rijpen in haar
vruchtbare bodem. 

HET CHARISMAHET CHARISMA
VAN DE MSPVAN DE MSP
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We hoeven alleen maar te denken aan de
erfenis van Christus in zijn priesterlijk gebed
bij het Laatste Avondmaal om ervan
overtuigd te zijn dat de gemeenschap van
hen die verenigd zijn in de naam en de liefde
van Christus, van hen die “immers al
geproefd hebben van de zoetheid des
Heren” (1 Pt 2,3), een realiteit en een teken
van verlossing wordt.
“Ik geef jullie een nieuw gebod: elkaar
liefhebben. Zoals Ik jullie heb liefgehad,
moeten ook jullie elkaar liefhebben. Daaraan
zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen
zijn, als jullie elkaar liefhebben” (Joh 13, 34-
35).

En Hij voegt er onmiddellijk de essentie en
de maat van deze liefde aan toe: “Geen
groter liefde kan iemand hebben dan deze,
dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.”
(Joh. 15, 13). En Johannes zelf onderstreept
in zijn eerste brief aan de Kerken aan het
begin van onze jaartelling het belang van
deze fundamentele erfenis van Jezus:
“Vrienden, laten wij elkander liefhebben,
want de liefde komt van God. Iedereen die
liefheeft is een kind van God, en kent God.
De mens zonder liefde kent God niet, want
God is liefde. En de liefde die God is, heeft
zich onder ons geopenbaard doordat Hij zijn
enige Zoon in de wereld gezonden heeft, om
ons het leven te brengen.(…) Vrienden, als
God ons zozeer heeft liefgehad, moeten ook
wij elkander liefhebben. Nooit heeft iemand
God gezien, maar als wij elkaar liefhebben,
woont God in ons, en is zijn liefde in ons
volmaakt geworden.” (1 Joh. 4, 7-9; 4, 11-12). 

(wordt vervolgd..) 

P. Giovanni Salerno

“Met de
gehoorzaamheid en

liefde die lijden
transformeert, raken

we het gezicht van
Christus aan in de

armen en creëren we
een gemeenschap
waar opoffering

verlossing wordt”. 



Elk jaar viert onze Foyer van de Kinderen met veel
vreugde de dag van de Heilige Teresia van Jezus, haar
beschermheilige. Voor deze gelegenheid organiseren
we de traditionele reis naar Urubamba, waar we een
paar “buitengewone” dagen vol activiteiten aan onze
kinderen bieden om zich te vermaken. Tijdens deze
drie dagen wisselen we momenten van spelletjes,
dansen, wedstrijden, video's, kampvuren en
zwemmen af, zodat ze altijd bezig en gelukkig zijn.
Met veel voldoening en dankbaarheid kunnen we
zeggen dat dit intense dagen waren, vol glimlachen
en gelach. 
We vertrouwen aan de heilige Theresia van Jezus de
lichamelijke en geestelijke gezondheid van onze
kinderen toe en we gedenken ook allen die als kind in
ons huis hebben verbleven. 

Moge God hen beschermen en veilig houden in zijn
heilig Hart. 

In de tweede week van oktober hield het
Roepingencentrum een ontroerende bijeenkomst met
de families van onze minderjarigen in vorming,
waarbij de nadruk werd gelegd op de fundamentele
steun van het gezin bij Gods roeping. 

De dag begon met de Heilige Mis, een essentiële pijler
van onze gemeenschap. Daarna presenteerden deze
jongeren en hun families een toneelstuk over heiligen
en bijbelse personages die gehoor gaven aan Gods
roep, en inspireerden zo iedereen om hun voorbeeld
te volgen.

De presentatie was een moment van lachen en
reflectie en benadrukte de schoonheid van de
roeping. Tot slot werd er een sportieve verbroedering
georganiseerd, waardoor de familiebanden werden
versterkt.

Dit evenement bevestigt onze inzet om de integrale
ontwikkeling van jongeren te bevorderen, waarbij
geloof en steun van het gezin essentieel zijn.
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S.O.SS.O.S

Ben je een jongen of een meisje, of wens je een steungroep te
vormen in je land of oblaat te zijn: God roept je, doof de vlam

niet en zeg Ja aan Christus.
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MAAK DOOR JE MISSIONAIRE
INZET DEEL UIT VAN MSP!

In december focus ik me op het
helpen van mensen die zich

eenzaam voelen met Kerstmis
en op concrete

liefdadigheidswerken.
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